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AKACAN HOLDİNG'den yine çok kazandıracak muhteşem bir proje: 
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Akacan kent 
Feo Premium 


3 BLOK 162 DAİREDEN OLUŞAN MUHTEŞEM BİR PROJE 


- Girne şehir merkezinde - Eşsiz deniz ve dağ manzarası 

- Kıbrıs'ın en büyük spor salonu - Jakuzili teraslar 

- Kapalı / Açık yüzme havuzu - Kapalı park alanı 

- Üniversitelere yakınlık - Hastaneye yakın konum 

- Spa & Wellness - Güvenlik girişi 

Satış Ofisi Telefon Girne Merkez 

*90 533 876 4141 490533 872 7070 4903928161061 FEO Elegance yanı. Zeytinlik / GİRNE 
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Kızılay Sokak No:1 Yenişehir / Lefkoşa Tel: 228 06 82-227 0223 
www.hacialihomes.com 
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Gi İ/ereditwestbank  K creditwestbank.com 


Projenizi gerçekleştirirken de satarken de Creditwest yanınızda! 


PROJE 
FINANSMAN KREDİSİ 
SADECE | 
CREDİTWESTTE! 


satış işlemlerini e e kredi imkanları sunuyoruz. 


creditwest 


Altınbaş Creditwest Bank Kıbrıs 


El 
Medya Grubu 


EKONOMİ KIBRIS PRESTİGE 


İmtiyaz Sahibi: 
AYAZ MEDYA GRUBU 


Genel Yayın Yönetmeni: 
ATIL AYAZ 


Reklam ve İletişim Koordinatörü 
ÖZGE YAVUZ AYAZ 


İçerik Yöneticisi 
BARBAROS BALABAN 
DEMET BİLGİN 


Sosyal Medya ve Seyahat: 
ATAK AYAZ 


Görsel Yönetmen: 
DEMET ÖZGE AYKAN 
(DOA) 


Grafik - Tasarım 
AYAZ MEDYA CREATIVE 


Hukuk Danışmanı: 
AVUKAT ÖZLEM ALP 


Muhasebe ve Finans: 
ANIL YILMAZ 


Web Tasarım ve Teknik Destek: 
ESLA ERP 
İletişim Bilgileri: 
KKTC 
16. Şht. Aziz Güner Sok. Kumsal/Lefkoşa 


Reklam ve Abonelik İçin: 
0533 850 3804 
0 533 850 3805 


Mail Adresi: 
abone(dekonomikibris.com 
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TURK KOOPERATIF 
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79. Yılımızı Coşku ve Gururla Kutluyoruz. 


444 LUTKB | wwwlimasolbank.comüir | limasolbank © © 


www.emtancons.com 
*90 392 815 47 43/7 *90 392 815 3745 
Mete Adanır Caddesi, Emtan 2 Apt. No:3 Girne / KKTC 


LÜKS ONUN DOĞASINDA VAR.... 


Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkenti olan Girne'nin batısında dağ ve denizin birleştiği noktada, sakinliği ve kolay ulaşımı ile dikkat çeken bölgesi, Alsancak'ta yer alan "EMTAN GREEN PARK' projesi, yakın çevresinde bulunan Girne Amerikan Üniversitesi ve Merit Oteller bölgesine 5 dakikada, Girne merkeze 10 dakikada ulaşılabiliyor. 

EMTAN GREEN PARK, Girne bölgesinin en gözde plajlarından olan Escape Plajına (Yavuz Çıkartma Plajı) ve Özgürlük Milli Parkının hemen yanı başında, yürüyüş mesafesinde yer almaktadır. Özgürlük Milli Parkı 180 dönümlük alana kurulan, yürüyüş yolları, dinlenme mekanları ve sosyal aktivite alanları ile, yeşil ve mavinin kesiştiği noktada muhteşem bir doğa parkıdır. 

EMTAN GREEN PARK'TA KEYFİNİZ YERİNDE... 

Akılcı, modern ve şık mimari yapısı ile şehrin gürültüsünden, karmaşasından uzakta olacağınız ve kaliteli yaşamın keyfini çıkaracağınız bir Dünya. Göz alıcı peyzaj düzenlemesi ile sizi keyif dolu bir yaşama çağırıyor. Kendinizi huzur verici mavinin ve doğanın yeşilinin eşlik ettiği bir ortamda bulacaksınız. 


TÜM HAYALLERİNİZE YETECEK BİR PROJE... 


EMTAN GREEN PARK, hayallerinizdeki yaşamı buraya taşıyabilmeniz için tasarlandı. Doğayı, denizi ve şehrin dinamik karakterini merkezine alan bu proje; 
40 adet 241 Lüks daire seçenekleri ve tüm sosyal alanları ile ihtiyacınız olan ne 
varsa size oraya götürüyor. 

Yatay Mimari ile tasarlanan projemiz 2 katlı 8 bloktan ve 40 adet 241 Lüks daireden oluşmaktadır. Her blokta zemin katta 3 daire, 1.Katta 2 daire olmak üzere toplamda 5 adet daire vardır. 

Zemin kattaki dairelerin her birinde kendilerine ait teras alanları ve özel bahçeleri bulunmaktadır. 1.Katta yer alan dairelerin deniz ve dağ manzaralı geniş terasları ile panoramik muhteşem manzaraya sahip çatı terasları siz seçkin misafirlerini bekliyor. 


AYRICALIKLARLA TANIŞIN... 


Açık yüzme havuzu ve çocuk havuzları (400 m2) &Peyzaj düzenlemesi 
B7/24 Güvenlik 
Bariyer Sistemi 
& Çevrede CCTV Güvenlik Kameraları 
BiP renkli ve görüntülü İnterkom Sistemi Generatör Sistemi 
Biter blok için Merkezi Uydu Sistemi 
Öker blok için DATA linternet) Altyapısı BMulti-Split DC-Inverter Klima Sistemi 


Â 
EMTAN 


GREEN PARK 


YEŞİL ve MAVININ 
BULUŞTUĞU ADRES 


Atıl AYAZ 
Genel Yayın Yönetmeni 


e Onsüz 


Ekonomi gündeminin, siyasetle rol değiştirdiği bir aydı, bitmek üzere. 


Hem KKTC'nin, hem de Türkiye'nin gündemi siyaset olsa da, yine çok güzel yatırım başlıklarımız, özel röportajlarımız var. 


Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige Haziran sayısında özel bir içerik hazırladık sizin için. 


Başarı hikayelerini, başarılı iş insanlarını, yeni yatırım projelerini, inşaat sektöründen gelişmeleri ve bölge değerlendirmelerini tek tek sıraladık. 


Uzun uzun yıllardır Türkiye'de birçok ortak proje geliştirdiğimiz Prof. Dr. Uğur Özgöker ile tanıştırağız sizleri. Gerçi muhtemelen birçoğunuz çok yakından tanıyorsunuz. Uğur Hoca memleketine geri döndü, rektör olarak geldi bu kez. Ve çok güzel işler yapıyor. Daha da çok özel projeleri var ajandasında. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Uğur Hoca'nın gelişi, vizyonu ve yol haritası KKTC ve eğitim sektörü adına gerçek bir dönüm noktası olacak. 


Bellapais bölgesine çıktık bu kez. Girne'ye o eşsiz manzaradan baktık. Bölgenin havasını kokladık, dinamiklerini inceledik. Bellapais'i izleyen, orada yaşayan, oraya yön veren isimlerle çok keyifli bir Bellapais dosyası hazırladık. 


Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın 79. yaş heyecanı, Creditwest Bank'ın Kıbrıs'ta bir ilk olan Local Pay projesi de bankacılık sektöründen başlıklarımız... 


Biraz da magazin kattık diyebiliriz ekonomiye. İş dünyasında başarı çıtasını yükseltmenin yollarından biri de, örnek isimlerin olması. 

KKTC'de çok yaygın değil iş insanlarının bu tür özellikleriyle ön planda olması. Bu sayıda Başarılı İş İnsanları köşesini açtık. Ambargo var denilen KKTC'ye ilk uluslararası franchise markasını getiren Benan Kürşat ile Kıbrıs Türk bankacılık sektöründe çok önemli işlere imza atan Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu konuğumuz oldu. 


Boray Developments ve Pamfilya Construction ile inşaat sektörünü, Özkan Kösezade ile sektörün yeni ihtiyaçlarını konuştuk. 


Biz planlarken, hazırlarken, yazarken keyif aldık. 


Sizin de aynı keyifle okumanız dileğiyle. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


Paketimize dahil olan ücretsiz hizmetlerimiz: 


© Hoşgeldiniz kokteyli &wW Odanızda da alabileceğiniz sabah kahvaltısı ikramı 


© Zadet günlük oda temini WU Odaya VIP balayı ikramı 


GOLDEN TULIP 


mhaberler 


“İŞTE FİKRİM” 
PROJESİNİN KAZANANLARI 
BELLİ OLDU 


a 4 Ladilği 1 Gez 


Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla İş Kadınları 
Derneği ve Creditwest Bank'ın işbirliği ile hayata geçen “İşte Fikrim” Proje Yarışması'nı kazananlarTicaret 
Odasın'ndaki Konferans Salonu'nda düzenlenen kokteyl ve ödül töreni ile açıklandı 


“İşte Fikrim” Girişimci Kadın 
Yarışmasında 1. seçilen Sümer Musalar 
15.000 TL ve 2. seçilen Necla Öztunç 
10.000 TLlik para ödülü kazandı 


Birsen Doğaner, Dilek Karakartal, 
Hatice Gezer, Işılay Özaldemir, Sakine 
Önem iş geliştirme projesinde ihtiyaç duydukları miktar üzerinden 1 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredilendirme ödülüne layik görüldü 


ndi işinde çalışmakta 

veya işyerini geliştirmek isteyen, kendi işini kurmayı hedefleyen ya da amatör bir tarz ile işini yapan ve profesyonelleşmek isteyen kadınlar başvuru yapmıştı 


İş ve yatırım dünyası 
Asbank'ın “ Dostum Kobi ” 
panelinde bir araya geldi. 
Asbank'ın ticari ve bireysel müşterilerine finansal bilgi vermek ve yatırımlarına destek olacak öneriler sunmak amacıyla Golden Tulip Otel'de düzenlenen panelini profesyonel eğitmen, yazar Uğur İşbilir yönetti. 


Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner'in açılış konuşması ile başlayan panelde, Banka Genel Müdürü Çağatay Karip KOBİ tanımı, KOBİ olmanın avantajları, yaşadıkları finansal ve ekonomik zorluklar, gelişim alanları KOBİ yatırımcısının iş geliştirmede kullanmak durumunda olduğu alternatif yatırım araçları, sürdürülebilir proje finansmanları ve doğru / etkin finanslama konularında bir sunum yaptı. 


Milletvekillerinin, KKTC Merkez Bankası yetkililerinin ve iş çevrelerinin katıldığı panele yoğun ilgi gösterildi. 


Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, “Güzelyurt Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması”nı gerçekleştirdi. Öncesinde Güzelyurt Çarşısı'nı gezen heyet; gezi boyunca esnafla sohbet edip, hem kendilerini tanıttılar, hem de bölgelerine has sorunlarını dinlediler. 


Gezi sonrası konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Güzelyurt Çarşısı'nı sessiz ve sakin bulduk. Güzel ve özel bir şehrimiz. 
Ancak kendine özel sorunları var. Bu nedenle hükümet edenler Güzelyurt'ta özel ilgi göstermelidirler” dedi. 


yy 


Mehmet Eminoğlu Investment'in gerçekleştirmiş olduğu en prestijli projelerden biri olan Magic Bella, 


Girne'nin özel yerleşim alanı Bellapais'te yer almaktadır. Magic Bella, birbirinden görünüş ve tarz olarak farklı, ancak fonksiyon ve konfor olarak aynı içeriklere sahip 3 adet süper lüks villadan oluşmaktadır. Mehmet Eminoğlu Investment için özel olarak tasarlanan bu 3 villa, farklı tarzları ile 


kişiye özel seçme şansı veriyor. 


mhaberler 


“ AÇIKHAVA 
SİNEMA GECELERİ 
ACAPULCO'DA 


gal 0991 


Acapulco Resort Convention SPA & 
Casino'da Açık Hava “Sinema Geceleri" başlıyor. 


Sinemaseverlere eski yazlık sinema günlerinin nostaljik tadını yaşatacak olan gösterimlerde; aksiyondan komediye, animasyondan gişe rekorları girmiş yerli - yabancı filmlere kadar birçok film izlenebilecek. 


DENİZ PLAZA GÖÇMENKÖY ŞUBESİ 
AÇILDI 


Açılan her yeni şube ile halka daha da yakınlaştıklarına dikkat çeken Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Kıbrıs Türk halkı ve ülkemizde bulunan öğrencilere daha da yakın olmayı arzuluyoruz. 


Göçmenköy bölgesinde, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi karşısında yer alan bu yeni şube, bu arzumuz doğrultusunda attığımız adımlarımızdan biridir” şeklinde konuştu. 


Resmi açılışı ilerdeki tarihlerde yapılacak olan Deniz Plaza Göçmenköy Şubesi, Deniz Plaza'nın KKTC'deki 14'üncü şubesi olacak. 


KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI 
ANKARA ZİYARETLERİ 


Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyet, Ankara'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. 


Ziyarette yeni oluşan, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara 


Ticaret Odası (ATO) Başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. 


KIBRISTÜRK 
GYPRUSTURKISH 


Beklenmedik Sürprizleri Düşünen 


Sağlık Kredisi 


Taksit Miktarı 


Kredi Miktarı 24Ay 36 Ay 48 Ay 
5.000 TL 247TL 179TL 146TL 

9 1 3 1 10.000 TL 495 TL 358 TL 293TL 
” 'den 25.000 TL 1.237 TL 895 TL 732TL 

Başlayan Aylık Faizlerle 50.000 TL 247311 | 1790TL 1.464 TL 100.000 TL 4.946TL | 3.580TL 29271TL 


Hızlı Onay Fatura Karşılığı 


NEAR EAST BANK SAĞLIK KREDİSİNDE LİDER! 


Çözüm odaklı hizmet anlayışı ve yenilikçi çalışmalarıyla müşterilerinin yanında olarak hayatlarına değer katan Near East Bank, Sağlık Kredi Kampanyası'nı hayata geçirdi. 

Yol haritasını gelişime ve yeniliğe olan inancıyla çizmeye devam ederek, sahip olduğu finansal portal anlayışıyla müşterilerinin beklentilerini dikkate alan Near East Bank, bu paralelde yenilikçi finansal çözümler üreterek müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 


Near East Bank müşterileri için özel hazırlanan Sağlık Kredisi, beklenmedik bir sağlık sorunu nedeniyle oluşabilecek giderlerinizi mali kaygı duymadan özel hastaneler ve kliniklerde fatura karşılığı ile her türlü sağlık harcamalarınızı karşılamaktadır. Müşterilerin yaşamlarını kolaylaştıran, hayatlarına değer katmak üzere çalışmaya devam eden Near East Bank, W1.31'den başlayan faiz oranı, 
48 ay vadeye kadar ödeme imkanı sunuyor. 


Near East Bank'ın hizmete sunduğu Sağlık Kredisi ile müşterilerine bankacılık hizmetlerinde ayrıcalık sağlayarak, müşterilerinin sağlık ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanında müşterilerinin hayatlarına da dokunarak zor dönemlerinde her zaman olduğu gibi yanlarında olmayı başarıyor. 

KKTC'nin her büyüme adımına daha da güç katan, gelişime liderlik eden Near East Bank'tan Sağlık Kredisi temin etmek istiyorsanız, web sitesinde veya facebook sayfamızdaki formu doldurabilir, daha detaylı bilgi için size en yakın Near East Bank şubesini ziyaret edebilirsiniz. 


(DnEAR EAST BANK 


HÜSEYİN KEMALER 
MASOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI 
ÖNETİM KURULU BAŞKANI 


Limasol Türk Kooperatif Bankası 79'uncu yılını kutluyor. 
Öncelikle tebrik ediyor ve uzun yıllar devam edecek başarılar diliyorum. Limasol Bankası'nı bize anlatır mısınız? 


Bankamız Kıbrıs Türkü'nün en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Bu yıl 79. yılımızı kutluyor ve bunun haklı gururunu tüm müşteri, hissedarlar ve çalışanlarımız ile paylaşıyoruz. Limasol Bankası 1939 yılından bu yana müşterilerine en iyi hizmeti verme çabasıyla gelişen ve büyüyen bir banka olmuştur. 79 yıllık bir başarı öyküsü her kuruma kısmet olmaz. 


Bankamızın bugüne gelmesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunarım. Bankamız hep daha iyisi için planlar yaparak büyüyor, büyürken de kazandığımızı bu ülke insanının geleceği için harcıyoruz, paylaşıyoruz. 
Paylaştıkça mutlu oluyoruz. 


Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın tarihi Kıbrıs'ın yakın 


tarihine ayna tutuyor. Bankamız 1939'da Limasol'da kuruldu. İngiliz Koloni dönemini yaşadık, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemini, Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi dönemini ve Kıbrıs Türk Federe dönemini yaşadık. 
Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizde dört tane yönetim değişti ve bankamız başarıyla bütün bu sınavları geçerek bu günlere geldi. En önemli deneyimimiz de 1974'te Barış Harekatı'ndan sonra Güney'deki bankamızı Kuzey'e taşıma başarısı oldu. Hedefimiz “başarı”, “barış” ve “huzur” içerisinde bankamızı 100'üncü yılına taşımaktır. 


Limasol Türk Kooperatif Bankası'nı diğer bankalardan ayıran nedir? 


Yıllardır yaptırdığımız anket çalışmalarında hem kendi müşterilerimize, hem de başka banka müşterilerine göre en güvenilir bankalar sıralamasında ilk sırada 


çıkıyoruz. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte “ismi güvenle eş bir kuruluş” anonsu ile “Yılın Kuruluşu” ödülünü aldık. Hiç şüphesiz bu güven duygusunu büyüten etkenlerden biri de kurumsal yapımızdır. Yaygın şubelerimiz yanı sıra, bütünlüklü çalışma anlamında profesyonel birimlerimiz ile güçlü bir yapımız var. Kurumsal İletişim departmanı olan ender bankalardan birisiyiz. Hatta yerel bankalar arasında bu departmanı oluşturan ilk banka olduğumuzu söyleyebiliriz. 


Müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilmek için talepleri karşılamanın yanı sıra, halka ve müşterilerimize kendimizi iyi anlatabilmenin önemi ile hareket ediyoruz. İnsanlar gibi kurumların da bir duruşu olması gerektiğine inanıyoruz. 
Pek çok etkinlik ve çalışmaları projelendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Limasol Sosyal Sorumluluk (LSS) Kurumu da bu amaç doğrultusunda kurulmuştur ve KKTC'de bir ilktir. 
Bankadan bağımsız olarak çalışan LSS için Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Limasol Sigorta'dan elde edilen karın bir kısmı kaynak olarak kullanılıyor. Çevreye, eğitime, kültüre, sanata ve sağlığa katkı yapmak üzere dört ana başlık altında faaliyet sürdüren LSS'nin sanatçılar başta olmak üzere farklı kesimlerden gönüllü destekçileri de bulunmaktadır. 


“BAŞARILARI ANLATARAK ÇOĞALTMAMIZ 
GEREKEN BİR ZAMANDAYIZ” 


5 yıl çerisinde 27 bin çocuğu tiyatro ile buluşturup, 
3000'den fazla çocukla bire bir yaratıcı okuma çalışmaları yürüttük. Ayrıca bu yıl yeni bir proje daha hayata geçirilmiştir. “Yıldızları Parlatıyoruz” projesi olarak adlandırdığımız projede kendi alanlarında başarı elde etmiş ve yıldız gibi parlayan başarılı bireylerin öykülerini anlatmak, başarılarını yaymak ve gizli kalmış pek çok yeteneğe de cesaret vermek amacıyla başlatılan bir projedir. 
Başarıları anlatarak çoğaltmamız gereken bir zamandayız. 
Bizler, bu ülkenin birbirinden başarılı bireyleri ve bu başarılı bireylerin de çok değerli başarı öyküleri olduğuna inanıyoruz. 


Başarı asla tesadüf değildir. Bu proje ile gerçekten isteyerek 


ve çalışarak elde edilen başarılara tanıklık edeceğiz. Her biri zaten yıldız olan çocuklarımızın ve gençlerimizin öykülerini anlatarak başarılarını geniş kitlelere duyurarak onları toplumun birer rol modeli haline getirmeye çalışmayı hedefliyoruz. 


Banka dışında yan kuruluşlarınız da mevcut. Limasol Sigorta için neler söylemek istersiniz? 


Limasol Bankası'nın yan kuruluşları ve girişimleri de ilerici ve vizyonel yapı ile hareket etmektedir. Yan kuruluşlarımızdan birisi olan Limasol Sigorta, büyük hissedarı olan Limasol Bankası gibi her zaman ve her konuda lider olmak için çalışmaktadır. Liderlik anlayışı sadece en büyük veya en çok prim üreten sigorta şirketi olma anlamında değildir. KKTC sigortacılık sektörüne kazandırdığımız yeniliklerle, hasar ödemesindeki süratimizle, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmakla, hasarsızlığa, sürücü yaşına ve kullanılan kilometreye göre müşterilerimize sağladığımız indirim olanaklarıyla ve bunları gerçekleştiren KKTC'de ilk sigorta firması olmamızdandır. 


Limasol Bankacılık Akademisi'nin amacı nedir? 


Sürekli eğitim ve gelişimin önemine inanan bir kurumuz. 
İnsana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüyoruz. Tüm bu farkındalıkla Limasol Bankacılık Akademisi'ni hayata geçirdik. Bu programla birlikte bankacılık ve finans sektörüne akademik bir vizyon kazandırılmasına katkıda bulunarak, gençlere kariyer geliştirme fırsatı sunuyoruz. 


Son olarak; 79 yıl bitti ama önünüzde uzun bir gelecek var. Bundan sonrası için söylemek istedikleriniz nelerdir? 


79 yıl koca bir tarih içeriyor. Bu tarihi, bir başarı öyküsü 
olarak hatırlamak ve ileri nesillere de “onur” duyacakları bir miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere inanan, gücümüze güç katan başta tüm müşteri ve hissedarlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. 


LİMASOL 


TÜRK KOOPERATİF 


BANKASI 


DENE 


© APPLE 
HİSSE SENETLERİ 
DÜŞÜYOR 
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ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon iPhone satışları bu yılın ocakmart döneminde geçen senenin son 3 
ayına göre düşüş gösterdi 

iPhone satışları geçen yılın ekim-aralık dönemine göre yüzde 32,5 düşüş kaydetti 


Geçen yılın son 3 ayında dünya genelinde 77,3 milyon olan iPhone satışları, 2018'in ilk 3 ayında 52,2 milyona geriledi 


Net kar ve geliri arttı 


Bilanço verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 61,1 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 3 
ayında Apple'ın geliri 52,9 milyar dolardı. 


Şirketin bu yılın ocak-mart dönemindeki net karı da geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 25,5 artarak 
13,8 milyar dolara yükseldi. Geçen 
senenin aynı döneminde firma 11 
milyar dolar net kar elde etmişti. 


Ayrıca, şirketin 100 milyar dolar değerindeki hisselerini piyasadan geri alacağı duyuruldu. 


1-NEO ve Ethereum platformunu Kullanan 
Kumar Uygulaması 
NEOPLAY yayına alınıyor. 
2- Verge (XVG) 
CoinPayments'in Desteğiyle 
Piyasada Büyüyor 

3- Ripple'ye İngiliz Parlamentosundan Sert Eleştiri 

Ingiliz Parlementosu 1 Mayıs'da yapılan bir oturumda kripto para ve blockchain'i ele aldı. Her iki başlık için Ripple yorum yapması için davet edildi. Ancak oturumda Ripple'ye sert eleştiriler geldi. 
Eleştiriler kamuoyunun bildiği konular; merkezi olma ve tahvil meselesi. Soruları Bankacılık ve Finans Direktörü Martin Walker cevapladı. 

4- ABD Regülatörleri Ethereum'u İnceliyor. Market değeri bakımından 2. olan Etherem'un menkul kıymet olup olmadığına karar verecekler. ICO süreciyle piyasaya giren kriptolar emtia sınıfına alınmaya çalışılıyor. 

5- ICON (1CX) Yatırımcıları Umutlu Çift Haneli Yükseliş Trendi Bekleniyor 


Türkiye'de 2018 yılının ilk yarısında en çok satan otomobil Renault oldu, Renault Türkiye'de ki, yakıt fiyatlarının artması, geliştirdiği dizel motor teknolojisi ile araç alacak kişilerin az yakan kullanışlı bir araç haline getirdi. 

2018 Yılının ilk 6 ayında Renault: 39.464 (binek) ve 4.488 
(ticari) toplam 43.952 araç satarak sınıfında en çok araç satan marka konumuna geldi. 

Renault'u sırasıyla, 18.842 (binek) *- 15.195 (ticari) toplam 34.037 araç ile Fiat takip etti. 

En çok satan otomobil kategorisinde 3. Sırayı Alman Volkswagen aldı, Volkswagen yılın ilk 6 ayında, 24.535 (binek) * 9.040 adet (ticari) araç satarak 3. Sıraya yerleşti. 


En çok satan otomobil modelleri ise; 


- Yeni Renault Megane Sedan: 15 bin 837 adet 2- Fiat Egea Sedan: 14 bin 309 adet 

3- RENAULT CLİO - 12 bin adet 

En Çok Satan hafif Ticari Araç modelleri; 

I- FORD COURİER - 8185 adet 

2- FIAT FİORİNO COMBİ - 6314 adet 


3- FIAT DOBLO KOMBİ - 4525 adet 


İstasyon Satışları / Station Sales 


Endüstriyel ve Ticari Satışlar / 
Industrial and Commercial Sales 


KarasSatışları / Inland Sales 


MAZHER ZAHEER 
CREDITWEST BANK GENEL MÜDÜRÜ 


YENİ NESİL MOBİL ÖDEME YÖNTEMİ: 


Local Pay nedir? 


Local pay, bankamız tarafından sunulan yeni 

nesil mobil ödeme yöntemidir. Akıllı telefonunuza 

iz Local pay uygulaması sayesinde dilediğiniz vadesiz hesabınızı kullanarak ödeme yapabilir ve geriye dönük ödemelerini takip edebilirsiniz. Aynı zamanda seçmiş olduğunuz hesabın güncel bakiyesini görebilir, yeterli bakiye olmaması durumunda başka bir vadesiz hesabı hemen seçerek hızlı ve kolay bir şekilde ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 


“ROTAMIZI DİJİTALLEŞME ÜZERİNE KURDUK” 
Ödeme yöntemini neden geliştirdiniz? 


Local Pay projesi için 2 seneden beridir banka bünyesinde çalışıyoruz. Tamamen Kıbrıs'ta ve Creditwest Bank tarafından tasarlanmış, Kıbrıs'ın ihtiyaç ve beklentilerine göre dizayn edilmiş ve bankanın sistemi içine entegre edilmiş olan mobil ödeme sistemi Local Pay, Kıbrıs'ta bir ilk olarak hizmete sunulmuştur. 


Dünya'da bunun gibi mobil ödeme sistemlerinin örnekleri vardır, en yaygın kullanımı ise Çin'dedir. Şu anda Çin'de bireysel ödemelerin ?668'i mobil ödeme sistemi üzerinde yapılmaktadır ve bu sistem dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Daha düşük maliyetli 

ve online olan bu modelde satıcı ve alıcı koruma altında olacak şekilde güvenli bir şekilde ödeme yapabilmektedir. 


Creditwest olarak biz 3 yıldan beri rotamızı dijitalleşme yönüne çevirdik ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 


Kıbrıs'ta henüz var olmayan sistemleri bankacılık sektörüne kazandırıp ilk olarak müşterilerimize sunuyoruz. 


Local Pay'den de önce geliştirdiğimiz innovatif sistemlerimiz de bulunmaktadır. 


Banka olarak altyapımıza yatırım yaparak tüm bu teknoloji ve yazılımları kendi bünyemizdeki mühendisler tarafından geliştiriyoruz. 


Bankacılık gibi ciddi teknolojik altyapı ve yazılımlar gerektiren sektörlerde, ithal teknolojilere bağlı 


kaldığınız zaman maliyeti kontrol etme şansımız olmuyor ve bu ithal teknolojiler için ciddi maaliyetler ödememiz gerekiyor. Kredi kartlarında kullanılan Master, Visa ve BKM gibi modellerin ciddi bir maliyeti vardır. İşte bu nedenle mobil yerel ödeme sistemlerinin ülke ekonomisi için önemli avantajları bulunmaktadır. 
Müşteri tarafından bakıldığı zaman ise ödeme yaparken hız ve güvenlik sağlanırken müşterilere bankalar tarafından daha fazla imkanlar da sağlanabiliyor. 


Şu anda Local Pay bir ödeme sistemi olarak çalışıyor ama biz bu sistemi devamlı geliştiriyoruz. İleride Local Pay sadece bir ödeme sistemi olarak kalmayacak, zamanla içerisine daha fazla kampanyalar ve faydalar yüklenebilecek. 


Belki de Kıbrıs'ın tamamında alışveriş rehberi olarak da kullanılabilecek. Tamamen ismine uygun olarak Kıbrıs'a ve Kıbrıs insanına özgü faydalar içerecek. 


“HEDEF 10.000 LOCAL PAY KULLANICISI” 


Restoran, cafe ve marketler olarak geçiyor üye işyerleri. Üye işyerleri listesini geliştirecek misiniz? 
Tekstil kanadı eklenecek mi örneğin? 


Bizim aslında 1.5 ay içerisinde toplamda 250'nin üzerinde üye işyerimiz oldu. Ve bunun içinde petrol istasyonu, oteller de var. Tüm sektörlerden üye işyerlerimiz vardır. Zamanla faydalarını anladıkça da hem müşteriler hem de üye işyerleri bu sistemi daha yoğun kullanmaya başlayacak. 


İleride bireysel müşterilerimiz masrafların takibini, çocukların neye ne kadar para harcadığını bu sistemden kontrol edebiliyor olacak. 

Bizim banka olarak hedefimiz 10 bin Local Pay kullanıcısına ulaşmak ve üye işyeri sayısını 3000'e çıkarmak. 


İnsanların tepkileri nasıl? Üye iş yerlerinde ve bireysel kullanıcılarda? 


Çok olumlu tepkiler aldık. Birçok ticari müşterimiz sisteme dahil olmak istedi. İnsanlar istekli ve olumlu yaklaştı, sistemi geliştirmek için bize önerilerde bulunmaya başladılar. Onların talepleriyle ve beklentileriyle de sistem daha da gelişecek. 


EKONOMİ KIBRIS 


PRESTİGE 


“LOCAL PAY'İ YARATIRKEN 
KIBRIS İÇİN BİR MARKA OLSUN, 
ÜLKEMİZE YARARI OLSUN İSTEDİK” 


Peki bu sistem yurtdışında geçerli olacak mı? 


Şu anda yurtdışında geçerli değildir. Ancak Türkiye bize en yakın ülke olduğu için biz bu sistemi Kıbrıs'ta tamamen yaygınlaştırdıktan sonra Türkiye içerisinde ya da yurtdışından gelen insanlara da kullandırmayı planlıyoruz. 


Türkiye'de belli firmalarla anlaşarak bu sistemi Türkiye'de de kullandırmak istiyoruz ancak önce Kuzey Kıbrıs'ta sistemin tamamen kabul görmesi gerekiyor. Yeterli potansiyel ve kullanım oranı 

ile Türkiyede kurulabilecek ortakları ikna etme şansımız da olacaktır. 


Dünyada lokal ödeme sistemi çok yaygınlaşmış durumda. Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla kullanılmaya başlandı. 


Özellikle altyapı eksikliklerinin olduğu Afrika'da herkesin kredi kartı ve işyerlerinin pos cihazı olmayabilir ancak herkesin cep telefonu vardır. Bu nedenle internetin var olduğu her yerde ödeme yapılabilir. Mobil ödeme sisteminde paranın dolaşım esnasında kaybolma riski tamamen ortadan kalkıyor. Alışveriş vetüm harcamaları cep üzerinden yönetmek mümkün oluyor. 


“BANKACILIKTA OLMAZSA OLMAZIMIZ 
GÜÇLÜ ALTYAPI” 


Banka olarak yönünüzü dijital yatırımlara çevirdiniz. 
Gelecekteki planlarınız neler? 


Banka olarak sektörü tanıyor, yakından takip ediyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve politikalar üretiyoruz. Bankacılık sektöründe iki konuya büyük ağırlık veriyoruz. Birincisi küçük ölçekli ada ülkesi olmamız nedeniyle ilişki yönetimi çok önemli, 

bunu dikkate alarak müşterilerle olan bire bir ilişki yönetimine kıymet veriyoruz.Bu başarımızın en önemli nedeni. Biz bu kültürün farkında olarak şubelerimizi bu anlayışla yeniden tasarladık. 


Biz istiyoruz ki; insanlar bizim şubelerimize 

gelsin, otursun ve kahvemizi içsin. Bu nedenle müşterilerimizin daha rahat olduğu şubeler yaratmaya çalışıyoruz. Şubelerimizi bu anlayışla son 2 yıldır yeniden düzenliyoruz. 


İkinci önemli gelişim alanı ise, bankacılıkta olmazsa olmazımız olan teknolojik altyapısının güçlü olması. 


EKONOMİ KIBRIS 


PRESTIGE 


Moiz 


“TEKNOLOJİ AMBARGO TANIMIYOR” 


Bunun yanısıra Kuzey Kıbrıs'ta insanlara hak ettikleri teknolojik altyapıyı da sağlamayı hedefliyoruz. 


Çünkü yeni nesil kuşak teknolojiyi iyi kullanıyor ve bu konuda talepkardır. Kuzey Kıbrıs tanınmamış bir ülke olabilir ancak teknoloji ambargo tanımıyor. Bu nedenle kurumların tüm teşvifleri teknolojiye yapması gerekmektedir. 


Örneğin tüm müşterilerimize şubede anında ücretsiz Wifi hizmeti sağlıyoruz. İnternet ve mobil bankacılık kullanımı sırasında müşterilerimizin internet paketlerinden herhangi bir kullanım olmuyor, hizmetlerimize ücretsiz kullanım sağlıyoruz. Şu anda neredeyse 14 yaşından 70 yaşına kadar herkes internet ve mobil bankacılık hizmetimizi kullanıyor. 
Bizim hala gidecek yolumuz vardır. 


“HEM TEKNOLOJİMİZİ DEVAMLI GELİŞTİRİYORUZ HEM DE ÜRÜNLERİMİZİ YENİLİYORUZ” 


Dijital kanatta bilmediğimiz yeni hedefler var mi? 


Artık dijital gelişim bankacılıkta en ön plandadır. 
Bizim de yeni teknolojik projelerimiz vardır 

ve üzerinde çalışıyoruz. Kıbrıs yeni projelerin geliştirilmesi için çok uygun bir yer. 


Teknolojik gelişimin yanısıra ürünlerimizi ülkenin gelişim alanına göre de devamlı yeniliyoruz. Kıbrıs'ta ilk ve gerçek şekilde Mortgage ürününü başlatan banka biziz. Tabi bunu başlattık diye bırakmıyoruz; geliştirmeye, insanlara duyurmaya devam ediyoruz. 
Proje kredi finansman işbirliklerine devam ediyoruz. 
Yurt dışından adaya yatırım yapacak insanlar için banka kefili çok önemli bir konu. Biz burada hem firmaya hem de konut sahibi olacak insanlara finansman ve güvence sağlıyoruz. 


EMLAK. 
SEKTÖRÜNÜN 


ILK VE TEK 


HABER 
PORTALI 


Bilinçli yatırımcı araştırarak karar veriyor. Yeni konut projeleri ve inşaat 


firmalarından haberler, emlak profesyonellerinden yatırım önerileri 


Kıbrıs Emlak Merkezi'nde. 


mhaberler 


KIBRIS EMLAK 
, MERKEZİ 
INSTAGRAM 


| #kibrisemlakmerkezi 


Kıbrıs emlak sektöründen en yeni haberler, kazançlı yatırım fırsatları ve profesyonel isimlerin analizleri. 


Kıbrıs'ta yatırım yapmayı düşünenlerin ilk ve tek bilgi kaynağı Kıbrıs Emlak Merkezi, fırsatları sosyal medya takipçileriyle de buluşturuyor. 


Facebook ve Google üzerinde etkili kampanyalar yürüten Kıbrıs Emlak 
Merkezi, Instagram'da da aktif 


Kampanyalı konut projeleri, çok özel röportajlar ve gayrimenkul sektöründen gelişmeler Kıbrıs Emlak Merkezi'nin Instagram hesabından da okurlarına ulaşıyor. 


Siz de Kıbrıs Emlak Merkezi'ni takip edin, güvenli ve kazançlı yatırımın tadına varın. 


Kıbrıs Emlak Merkezi Instagram kullanıcı adı: #kibrisemlakmerkezi 


Havuzlu bir sitede, dağ manzarısını doya doya yaşamaya ne dersiniz? 


Kıbrıs Türk ekonomisinin köklü markalarnıdan 
Başman Group imzalı 
Silent Hill Homes konut projesinde, kazançlı fırsatlar sizi bekliyor. 


Başman Real Estate tarafından inşa edilen projeye özel, Türkiye İş Bankası 10 yıl, yani tam 120 ay vadeli kredi sunuyor. 


515 sterlinden başlayan taksitlerle, kira öder gibi ev sahibi 
olabiliyorsunuz Silent Hill Homes konut projesinde. 


Girne'nin huzur dolu lokasyonlarından Lapta'da konumlanan projede satışlar hızla devam ediyor. 


İnşaat firmasına proje finansmanı, yatırımcıya banka kredisi sunuyor. 


Hem yeni yatırımların hayata geçmesini sağlıyor, hem de kazançlı ve güvenli bir alışveriş... 

Kıbrıs Türk ekonomisinin lider bankacılık markası Creditwest Bank, bu kez yeni bir projeyle öne çıkıyor. Banka bir süredir başarıyla sürdürdüğü proje finansmanı hizmetini, tek bir çatı altında topladı. 


MORTGAGE 


Creditwest Mortgage, bankanın işbirliği yaptığı firmaları ve Kıbrıs konut projelerini bir araya getiriyor. Proje özellikleri, fiyat aralığı ve ödeme kolaylıkları bu sitede tek tek anlatılıyor. 


Siteye giren ziyaretçi hem anlaşmalı proje seçeneklerini inceliyor, hem de anlık olarak kredi hesabı yapabiliyor. 


Hem Creditwest Bank'tan haberler, hem de West TV videoları da yine bu sitede. Kazançlı yatırım ve bilinçli yatırımcıyı buluşturan Creditwest Mortgage, Kıbrıs'ta bir ilk olma özelliği de taşıyor. 


MAÇIN RİTMİNİ HİSSET. 


GRUNDIG TV'LER İLE DUNYA STANDARTLARINDA 
SES VE GORUNTU KEYFINI ÇIKARIN 


65GRD-PXJ / 65“ OLEDTV G RU n DIG 


armargroup.net armarshop.com 
# Ki/armargroupeyprus Yetkili Servis 
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KUZEY KIBRIS'IN 
YENİ ULAŞIM SISTEMİ: 


VELESPEED 


Toplu taşıma ve ulaşım sistemi KKTC'nin en büyük sorunlarından biri. Şehir 


elerin se 


içi minibüs V 


visleri d 


di otomobili olmayanlar için 


bir yerden bir yere gitmek ne 
Herne kadar taksi ile ulaşım bir alternatif olarak g ; fiyatları sürekli kullanıma nak niyor 
Bu durumda ort li bir aile bile ortalama 2 otomobile sahip bulunuyor. Yol yapım çalışmaları ile artan trafik sorunu da işin cabası 


Peki bu şartlarda daha sağlıklı, çevreye duyarl denemek ister 


Velespeed'i projenin kurucusu Ceren K 


“43 NOKTADA, 410 BİSİKLET” 
Velespeed nedir? 


Velespeed şu anda kurmuş olduğumuz bir ulaşım sistemi; bisiklet kiralama noktası değil yani sadece. Lefkoşa'nın - siçinde 43 noktaya kuruyoruz. Bunların 5 tanesi Yakındoğu Üniversitesi'nin içerisinde, geri kalan 38 tanesi de Lefkoşa'nın değişik yerlerinde olacak. 


Lemar'lar ve belediye ile işbirliği içerisinde yaptığımız ve lediye ile kar paylaşımı yapacağımız bir sistem. Bir noktadan' bisikletinizi alıp istediğiniz herhangi bir noktaya 
350 metre ile 400 metre arası istasyonların önünden 
— geçerek, istediğiniz noktaya park edip istediğiniz noktaya 


<5. ulaşmanızı sağlayacak. 


Peki Yakındoğu Üniversitesi'nden bisikleti aldık, belediyede bir işimiz var. Bisikleti bırakmamamız için bir istasyon olacak mı yakınlarda? 


Belediyenin tam önünde bir istasyonumuz var ya da orada olmasa bile terminalde var. 350 metre arası istasyonlar var dediğimiz gibi... Bisikletleri geri götürmeye gerek yok, en yakınınızdaki istasyona bırakabilirsiniz. 


ucuz ve pratik bir alternatifi nisiniz? 


uştuk 


“ 365 GÜN KULLANILABİLİR 
BİR SİSTEM KURDUK” 


Nereden çıktı bu fikir? 


Biz 2012 yılında bir fizibilite yapıyorduk. Bir müşterimiz için alışveriş merkezi dizayn ediyorduk. Bunu yaparken; Kıbrıs halkının inşaat için harcadığı paranın ulaşım için harcadığı paradan daha az olduğunu gördük. Ve ulaşım için bu kadar parayı nereye harcıyoruz diye düşündük. Gördük ki sadece binek araçlarımıza ve yollarımıza harcıyoruz. 


Aile içinde çok büyük bir masraf olduğunu fark ettik. Bir arabanın bir yıllığa maliyeti 7000 TL - 9000 TL arası. 
Bunun içinde arabanın benzini, servisi, seyr-ü seferi, lastiği, yıpranması var; ki bu orta halli bir araba. Hafif lükse kaçan bir arabada 12000 TL - 13000 TU ye kadar çıkabiliyor. 


Ve orta ya da alt seviyede bir aile 2 arabasız hiçbir yere gidemiyor şu anda. Çünkü iklimimiz sıcak bir iklim. 
Aslında yapılan seyahatlerin 6 km-7 km den daha az olduğunu gördük. Kısa mesafe ulaşımlar için kullanıyoruz araçları. Yürümek biraz zor geliyor bizim bu havalarda. 
Bu nedenle Velespeed sistemini kurduk. Lefkoşa için çok uygun bir sistem çünkü Lefkoşa hem düz hem yıl boyunca kullanılabilir. Kanada gibi, Amerika gibi ülkelerde karlı 


havalar oluyor ve bu sistem 6 ay kapanıyor. Ama bizde öyle bir şey yok. 365 gün kullanılabilir bir ulaşım sistemi kurduk. 


Peki amacınız nedir? 


Amacımız, Lefkoşa halkının ulaşım giderlerini kısmak, azaltmak. Biz 1 yıllık üyeliği 339 TL'ye veriyoruz. 

Lefkoşa halkı için bu yıllık üyelik fiyatı günlük olarak hesapladığınızda 92 kuruşa geliyor. Yani isterseniz günlük 
92 kuruş verip 24 saat bisiklet sürebilirsiniz. Bu öğrenci 
hayatını değiştirmeye yönelik bir çalışma da olacak. Çünkü ülkemizde toplu taşıma olmadığı için üniversitenin kendi otobüslerini kullanmak zorunda kalıyorlar ya da yürüyorlar. 
Bu onlara ulaşım sistemi olarak bir alternatif oluyor. 


Üyelik için nasıl bir prosedür uygulanacak? 


3 değişik satın alma yöntemimiz var. İlk olarak websitemiz 
olan velespeed.net'ten yıllık üyeliklerini yapabilirler. Biz size bir üyelik kartı gönderiyoruz. Siz bu kartla istediğiniz park yerinden bisikleti alıp kullanabiliyorsunuz. 


Kilit sistemi de bu kartla sağlanacak. Ve 4 dil seçeneğimiz 

var; Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Rusça. İleriki 

dönemlerde yaygınlaştırıp Girne'ye, Magusa'ya, başka 

turistik yerlere de kurabiliriz diye bu sistemi de getirdik. > 


Dokunmatik ekranlı istasyona gidip, oradan ekranları b. -7 izleyip, kredi kartınızı verip, oradan da kiralayabiliyorsunuz. 

Yıllık üyelikleri sadece web sitesinden yapabiliyorsunuz. 
Çeşitli üyeliklerimiz var. Birincisi tek kullanımlık olarak; 

yani tek sürüşlük, saatlik üyelik, mesela yarım saatlik bir bisiklet ihtiyacınız için. İkincisi günlük üyelik. 24 saatlik üyelik olup; yarım saatte bir herhangi bir istasyona getirmek suretiyle alabiliyorsunuz. 


Ücretler nedir? 


Yıllık üyelik 339 TL. Günlük üyelik 
19.90 TL. Tek sürüş 8 TL. Birde esnek paketlerimiz var. Bunları daha çok Kıbrıslılar için dizayn ettik. 
Çünkü yarım saatte bir getirmek istemezler. Gidilebilecek iki nokta arası ortalama 17 dakikadır. 

Fakat biz yarım saat veriyoruz 

ki rahat rahat acele etmeden getirebilsinler. Eğer ki hafta 

sonu bisikletle dağa çıkıp 

gezinti yapmak isteyen yarım saatte bir bu şekilde uğraşmak istemeyenler için 100 dakikalık ve 
300 dakikalık kontörlü paketlerimiz 
olacak. Bu pakette 49.90 TL. 
Toplamda 410 bisiklet var 43 
noktada. 


——. 
Diğer şehirlerde ne zaman başlayacak? 


ODTÜ ile bir anlaşmamız olacak. Mağusa Belediyesi, İskele Belediyesi ile anlaşma aşamasındayız. Seçimden “© sonrada Girne Belediyesi'ne ile görüşeceğiz. 


“HALKIN ULAŞIM SİSTEMİ” 
Bu sistem kime ait? 
Bu halkın ulaşım sistemi. Belediye ve Lefkoşa halkına ait bir sistem. Belediye ile ciro paylaşımı yapıyoruz. 


Belediye başkanı da buradan gelecek geliri yol yapımına ayıracağını söyledi. 


Trafikte bisiklet sürmek tehlikeli mi? 


Değil. Çünkü bisiklet bir taşıt. Motosiklet gibi araba gibi yolda da gidebilir. Bir bisiklet yolu şart değildir. 
Tarih boyunca Lefkoşa ya da Kıbrıs'ın her yerinde bisiklet sürülmüştür. Kimse de bisiklet yolu yok diye serzenişte bulunmamıştır. Ben birkaç yıldır ulaşım için kullanıyorum bisikletimi, hiçbir tehlike de yaşamadım. 
Aslında Kıbrıslılar bisiklete karşı biraz daha duyarlı. 

“©... Yollarda bisiklet kullanmak Kıbrıs için tehlikeli bir 'dürum değil. 


Ayrıca bu sistemin sadece ulaşım dışında ekonomik yararı da olacak. Londra'da 265'e ulaştı bu ulaşım ——. sisteminin kullanımı. En başta onların da yolları bizim gibiydi ama zamanla bisikletlilerin 50 - 60 km hız yapabilmeleri için bisiklet yolları yapmaya başladılar. 


“15 DAKİKA BİSİKLET SÜRMEK KALP 
— — KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR” 


İnsanlar nasıl karşıladı? 
“e 
İnsanlar'ne kadar profesyonel olacağından emin ğiller. Biz de onun için uğraşıyoruz, mükemmel olması için. İlk kez Türkçeye çevrildi. O aşamada biraz problem yaşadık. Çeviri sorunu yaşadık. Tabi bunlar ilebilir durumlar. Gönüllü bir ekip kurduk bu 


problemleri düzelmeleri 


Sağlık Bakanlığı ile lansman 
— Sürüşü yaptık, * sağlıklıyaşam” adıraltında. Günde 15dk bisiklet 
“süren bir inanın kalp krizi riski 
9672 azalıyor, Kıbrıs'ta kalp 
—krizi:2. ölüm oranı. Bunun yani sıra eğer 965 kullanım oranına 
“. - ulaşırsak Lefkoşa'da, devletin 
> © benzin tasarrufu yıllık 12 milyon 


TL olacak. Bu petrol üreten ülkelere giden 12 milyon TL ülkemizde kalacak. 


Londra'da yapılan araştırmaya göre, araba yerine bisiklet kullanan insanlar mesela kahvecinin yanından geçerken kahve kokusunu aldığı için yada fırının yanından geçerken ekmek kokusunu aldığı için daha çok harcama yapmaya yatkın oluyorlar. Stres azalıyor aynı zamanda, daha çok sosyalleşebiliyor. Trafik kanununa göre de bisiklet çevreye zararı olmayan, çevre kirliliği yaratmayan bir taşıt olduğu için trafiği rahatlatıcı etkisi var. 


Peki Lefkoşa'da bunu görür müyüz? 


Park yeri sorunu olan bir yer Lefkoşa. Surlar içine mesela gidip bisikletle dolaşmak isteyenler olacaktır. 
Dereboyu da aynı şekilde. Bir araba park alanına, biz 
6 tane bisiklet koyabiliyoruz. Bu normal yerlerin park 
kapasitesini de 6 kat arttırıyor. 


Velespeed'i tanıtmak için lansman yaptınız. Peki lansman nasıl geçti? 


Bunu aldığımız şirket Kanadalı bir şirket. Küçük bir sistem olmamıza rağmen, diğer ülkelere göre çok küçük çaplı 43 istasyon gibi bir sayımız olmasına rağmen şirket CEO'su, marketing müdürü çok güzel ilgi gösterdiler. Hepsi Kanada'dan uçup buraya geldiler. 
Onlar da Lefkoşa'yı sevdiler; tarihimizi, şehrimizi sevdiler. 


Birinci, ikinci ay da bizden genişleme isteyebilirsiniz dediler. Çünkü şehir buna çok yatkın. Öğrenci sayısı, yürüyen insan sayısı çok. Özellikle öğrenciler için büyük bir avantaj olacak. 


Hedef olarak öncelikle öğrenciler, çalışan insanlar ve turistik bir hedefimizde var aslında. Surlar içine 5 -6 istasyon koyarak turistlerin Lefkoşa'nın diğer yerlerine de gitmelerini sağlayacağız. Bisiklet turları düzenlemeyi de düşünüyoruz. Turistlerin daha çok gezip, daha çok döviz bırakmalarını sağlayacağız bu sayede. 


KURUMSAL 
-IRMALAR 


GÜVENLİ 
PORTAL 


Merdivenaltı emlakçılara 'dur' dedik. Bu sitede herkes değil, sadece güçlü fırmalar ve gerçek emlak profesyonelleri var. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


geçen Sayıdan er çok gi çekenler 


mhaberler mhaberler mhaberler mhaberler haberler 


mma, YATIRIM VE OTURUMUN 
HIZLA DEĞERLENEN LOKASYONU: 
GÖNYELİ 


Lokasyon avantajı, mimari yapısı ve hizmet çıtasını yükselten belediyesiyle, Gönyeli günden güne popülerliğini arttırıyor. Hızla markalaşıyor, markalaştıkça da değerleniyor. 


Peki Gönyeli emlak sektöründe neler oluyor? 


Yatırım düşünenler neden Gönyeli'yi seçiyor, gelecek yıllar için beklentiler ne yönde? 


Ekonomi Kıbrıs Prestige dergisinin 15 Mayıs sayısında her ay hazırladığımız bölge değerlendirmesinde, bu kez Gönyeli'ye konuk olduk... 


NURETTİN EROĞLU 
EROĞLU CONSTRUCTION DİREKTÖRÜ e 


“HERKESE VE 
HER KESEYE GÖRE 
KONUT ÜRETİYORUZ” 


Çok geniş bir ürün yelpazesi var. 1--1'den ultra 


lüks villalara kadar birçok seçenek sunuyor Eroğlu AN NELER GUNU Construction. ÖZEL 


Üstelik sadece konutu değil, içindeki mobilya ve ahşap işlerini de yapiyor. 


“Çocuk da yaparım, kariyer de” sözü yıllar yıllar öncesi bir reklam filmiyle girdiği kelime dağarcığımıza. 


Ekonomi Kıbrıs Prestige dergimizin Mayıs sayısında, Eroğlu Construction Direktörü Nurettin Eroğlu 

ile projelerini ve Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. 


Çocuklu anneler iyi bilir, ikisini bir araya getirmek gerçekten zor zanaat. Anneler gününün kutlandığı Mayıs ayına özel, biz de Kıbrıs ekonomisinin başarılı annelerini konuk aldık dergimize. 


İşlerini, çocuklarını, kurdukları düzeni anlattılar. Anlatırken de duygulandılar... 


Zarif Noyan, Özlem Özbek Eminoğlu ve Burcu Başay Karakaya bu bölümün özel konuklarıydı. 
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KIBRIS AMERİKAN 
ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRÜ 


“HER BAKIMDAN 
KIBRIS DAVASININ İÇİNDEYİM” 


Kıbrıs sizin için ne ifade ediyor? 


Bu soruyu rahmetli babam da çok duymuştu. Çünkü babam 16 yaşındayken, İngiliz pasaportuyla Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelip, askeri liseye giriyor; hemen İngiliz vatandaşlığını yırtıp atıp Türkiye vatandaşlığına geçiyor. 
Tabi ki insanın doğduğu, büyüdüğü yere, köklerinin ait olduğu yerlere manevi bağının olması çok doğal. Hiç gitmese de, görmese de yine oraya karşı bir özlem, 
7 bağlılık hisseder. 


Büyük devlet adamları Mustafa Kemal Atatürk 

gibi, Alparslan Türkeş gibi... Ki Alparslan Türkeş Kıbrıslıdır. Babamla Lefkoşa'da aynı ortaokulda beraber okumuşlar, daha sonra Türkiye'de birlikte askeri liseyi ve harp okulunu okumuşlar. Büyük devlet adamlarının; 


“SADECE 
3,5 AYDA 
PROJELERİMİN 
YÜZDE 70'İNİ 


doğdukları yerlere, köklerinin bulunduğu yerlere, ciddi bir özlem duyduklarını görüyoruz. Sizin doğup büyüdüğünüz yer hala sizinse, onun değerini anlayamıyorsunuz. Bir şeyin değerini kaybedince anlıyorsunuz. Dolayısı ile rahmetli babam bir kere buraları kaybedince; gerçi sonra kazandık “1974 Mutlu Barış Harekatıyla”; “Biz burayı elimizde tutacağız, kaybettiğimiz çok değerli bir şeyi yeniden bulmuş olduk, bunu bu sefer kaybetmeyeceğiz, biz bunun mücadelesini 40 yıldır verdik” demişti. Ben şimdi 3 aydır burada veriyorum bu mücadeleyi, ama daha önce Ankara ve İstanbul'da değişik platformlarda Kıbrıs mücadelesi veriyorduk. 


Ayrıca ben uluslararası ilişkiler profesörüyüm. Benim mesleğim bu konuda; strateji, uluslararası güvenlik, Avrupa Birliği. Ben bu konularda 14 kitap yazdım. Harp Akademileri hocasıyım; şimdi ki adı Milli Savunma Üniversitesi'nde, albaylara, tüm kurmay heyetine dersler veriyorum. Avrupa Birliği, Nato, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs 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konularını ben anlatıyorum. Zaten manevi bağım dışında, mesleki bağım da var. Dolayısı ile Kıbrıs davasının gerek ekonomik, gerek stratejik, gerek siyasi içindeyim. 1989 yılından bu yana, Kıbrıs konusunda birçok panel, konferans, akademik organizasyon ve sosyal organizasyon düzenledim. Her bakımdan Kıbrıs davasının içindeyim. 


“ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ 
BİRÇOK PROJEM VAR, 
SIRASIYLA DA HAYATA GEÇİRİYORUM” 


Siz geldikten sonra neler değişti üniversitede? Neleri başardınız? Neleri hayata geçirdiniz? 


Ben zaten Türkiye'deyken de Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesiydim. Zaten burayı butik bir üniversite olarak kurduk. Girne Amerikan Üniversitesi ana üniversitemiz. Kıbrıs'ın 

en eski üniversitesidir. Dünyanın 7 ülkesinde de kampüsümüz var. 20 bin öğrencimiz var. Biz ikinci üniversiteyi bu bölgeye özellikle kurduk; yani Tapınak Şövalyaleri'nin, Kudüs krallarının, Kilikya Ermeni krallarının, Venedik krallarının, Osmanlı valilerinin hüküm sürdüğü, Kıbrıs'ın merkezinde olan, biz gelene kadar terk edilmiş olan, Kraliçe Victoria Caddesi'ne, Kıbrıs'ta elektriğin ilk geldiği caddeye kurduk. 


Tam karşımızda Orta Doğu'nun ilk ayakkabı fabrikası vardır. Ne Türkiye'de 1955 yılında ayakkabı fabrikası vardı; ne İsrail'de, ne Ürdün'de, ne Suriye'de, ne de Suudi Arabistan'da vardı. Orayı da alıp restore etmek istiyoruz. 


Yanımızdaki binayı Lefkoşa Belediyesi'nden aldık. 
Adanın, Lefkoşa'nın en eski otelidir. İçinde mevzii vardır, mevziiyi de muhafaza edip Güzel Sanatlar Fakültesi yapacağız. 


Güvenlik Komutanımızla konuştuk, askeri bölge içinde kalan Teresanta İtalyan Kız Lisesi'ni alıp, şu an harap bir yer, “Tasarım ve mükemmeliyet” merkezi yapmak istiyorum. 


Listemde olan, “Türkçe Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimleri” kurmak istedik. Müracaat ettik ve çıktı. 
Bizde siyaset bilimi İngilizceydi; öğrenciler Türkiye'de ve KKTC'de sınava girdiğinde başaramiyorlardı, sorular Türkçe soruluyordu. Hedefim Türkçe bölümünü açmaktı, bunun onayını aldım. 


Sol yanımızda Ermeni “Bohçalıyan Restaurant'ı vardı, Bohçalıyan ailesinindi, şimdi bir Türk işletiyordu. 
Burayı da dahil edip, “Aşçılık ve Gastronomi * programı açmak vardı kafamda, o proje de YÖK'ten 


çıktı. Oraya da öğrenci alacağız. 


Daha sonra Sürekli Eğitim Merkezi projem vardı, onu kurdum. Girne kapısından gelirken, 2 katlı bir ofis. 
İçinde akıllı tahtaları olan, alt katı tanıtım ofisi olan, değişik programları olan bir merkez. 2-3 günlük emlak programları, finans programları, strateji ve güvenlik programları, bankacılık-sigortacılık programları olan bir proje; onu hayata geçirdim. 


Şimdi iki projem daha kaldı. Girne Amerikan Üniversite'sinin bize tahsis ettiği 2 bina vardı; buraya televizyon, bir haber ajansı, bir gazete kurup, İletişim Fakültesi açmak. Türkiye ile temaslarımız oldu, oradan da müsbet bir talep gelirse buraya bir girişimimiz olacak. 


Bir başka projem Dipkarpaz köyünde: 3000 dönümlük bir bal ormanını üniversitemize tahsis etti devlet, burada bilim kampüsü kurulması için. Malum burası Rum köyü, biraz da Türklere istihdam olanağı, eğitim olanağı sağlanacak. Çevre Türkleştirilecek, bizde bunu bir milli proje olarak kabul ettik ve Türkiye'den gelen suyun değerlendirilmesi için büyük bir yatırım yaptık oraya. Malum şu anda gelen suyun 3 te 1'i tekrar denize geri atılıyor, “Organik tarım, bahçe ve süs bitkiciliği, arıcılık” gibi ileride Ziraat Fakültesi'nin alt birimlerini kurmak istiyorum. Bunların YÖDAK'tan onayını aldık, YÖK onayını bekliyoruz. 2 sene sonra burası Ziraat Fakültesi olacak. 


Bir başka proje de, bu bölge hem Güney Rum tarafının, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mahkeme bölgesi. Tüm bu çevreler avukat yazıhanesi. 
Victoria Kız Lisesi'ni alıp buraya Hukuk Fakültesi kurmak istiyoruz. Hukuk Fakültesi'nin altı şartını tamamladık. 


Adalet Yüksek Okulu'nu kurduk 2 yıllık. Daha sonra YÖDAK'a “İngiliz Hukuk Sistemi'ni teklif ettik. KKTC'de İngiliz Hukuk Sistemi okutuluyor. Türk Hukuk Sistemini okuyanlar, burada avukatlık yapamıyorlar, fark derslerini vermesi lazım, baroya kaydolması lazım. 


Bir sürü işlem gerekiyor. Halbuki buradan mezun olanlar, Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ta, İngiltere'de, Kanada'da Mısır'da Yeni Zelanda'da, Güney Kıbrıs'ta, ABD'de avukatlık yapacaklar. Son projem bu. 


Üniversitemizin konuşlandığı bu konumda, bu sokağı genişletip, Victoria Street “Işıklar Kenti” Lefkoşa'da 

ilk elektriğin geldiği bu caddeyi, İstanbul'un Rumeli Caddesi, Bağdat Caddesi, Ankara'nın Atatürk Bulvarı gibi, merkez haline getirmeyi istiyorum. Zaten 3.5 aylık rektörüm, projelerimin 2670'ini tamamladım. 
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“EN ÖZEL PROJEM: 
GÜVENLİK 
VE SAVUNMA 
AKADEMİSİ” 


Listenizin hala kalabalık 

olduğunu biliyoruz. İlk kez bizimle paylaşabileceğiniz başka bir projeniz var mı? 


AMERİCAN 
IVERSITY OF CYPRUS 


Bir tane çok özel 

projem var, bunu ilk olarak sizinle paylaşıyorum o zaman. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde TASAM ile “Güvenlik ve Savunma Akademisi” oluşturmak istiyorum. Güvenlik biliyorsunuz artık çok önemli. 


Güvenlik artık askeri güvenlik konseptinin dışına çıktı; iş güvenliğinden, gıda güvenliğine hayatın 

her alanına geldi. Biz “Güvenlik ve Savunma Akademisi” oluşturup; gerek online, gerek sürekli itim merkezinde, güvenliğin bütün dallarında sertifika eğitimi vermek istiyoruz. Bunların içinde askeri güvenlik de var, para militer gruplarda var, özel ordu teşkilatı da var. İşbirliği yaptığımız güvenlik şirketlerinden biri Katar Kraliyet Ailesini koruyor. 


Güvenlik ve Savunma Akademisi'nin kurulması, askeri güvenlik, ekonomik güvenlik, siber güvenlik, bilgi güvenliği, gıda güvenliği, iş güvenliği dahil güvenliğin tüm alanlarında sertifika verebilecek; mesleki yeterlilik oluşturabilecek bir proje olacak. Kıbrıs'ta bunların tamamı ilk olacak. 


“MAKAM BANA HİZMET ETMEYECEK. 
BEN MAKAMA HİZMET EDECEĞİM” 


Biz sizinle Lefkoşa'da sokakta, bir cafede karşılaşabiliyoruz. Sokakta olmayı sevmenizin özel bir nedeni var mı? 


Rektör halktan biridir. 24 yaşındaydım, üniversiteyi yeni bitirmiştim. İstanbul Üniversitesi Rektörü, ki 

o zaman İstanbul Üniversitesi Orta Doğu'nun en büyüğüydü, zaten Türkiye'de o zaman 19 tane üniversite vardı, oranın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü yaptı beni. Ben o zaman Çapa dekanına, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanına, Hukuk dekanına, rektör adına yazı yazıp rica ediyordum, onlar bana arz ediyordu. 


70 yaşındaydı dekanlar, ben 24 yaşındaydım. Daha 
önce hep bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı, 


Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Dekanlık; devlette de 


danışmanlık, daire başkanlığı gibi hep idari görevim vardı. Bana makamlar basit geliyor. 


İlk Rekabet Kurulunu ben kurdum; gümrük kanununu, gümrük birliği anlaşmasını ben imzalattım. Gümrük müsteşarlığında üst düzey görevlerde bulundum. 
Özelleştirme idaresinde, rekabet kurulunda, üst düzey görevlerinde bulundum.. 


Süleyman Demirel'in çok sevdiğim bir sözü vardır, “Mahkeme kadıya mülk değildir!” Ben Uğur Özgöker'im, ben rektör değilim, rektörlük yarın biter, ama Uğur Özgöker devam ediyor. Makam bana hizmet etmeyecek, ben makama hizmet edeceğim. 
Türkiye'de maalesef böyle bir durum yok. Herkes bir makam sahibi olayım, bana bir menfaati olsun, istiyor.. Ben halka, topluma bir menfaat sağlayayım. 
Bana o nedenle makam lazım. 


Çünkü Uğur Özgöker'in kendi kişisel gücü yetmiyor; mali gücü yetmiyor, siyasi gücü yetmiyor. O makama, o imzaya sahipse yapabiliyor. Topluma hizmet için makam kullanıyoruz. Dolayısı ile o makam yeteri kadar hizmet vermiyorsa ya da doyduysa başka 

bir makama geçiyoruz, oradan hizmet veriyoruz. 
Makamlar geçicidir, şahıslar kalıcıdır. Üniversite de Uğur Özgöker'e mülk değildir. Uğur Özgöker her zaman halkın hizmetindedir. 


Harika düşünceler, tebrikler hocam. 
Biraz da ekonomi diyelim... Şu an yaşanan döviz. 
krizi sizce eğitim sektörünü nasıl etkiler? 


Bu olaya KKTC üzerinden bakalım, KKTC'deki üniversiteler özel üniversiteler yani limited şirketler, yani ticari müesseler. Aslına bakarsak bunu fırsata çevirebiliriz. 3. ülkelerden gelen öğrencileri, fırsata çevirebi! Daha önce çocuğun babası 1000 € gönderdiğinde, 4000 lira ediyorsa, şimdi çocuğun eline 5500 lira geçiyor. Bu cezbedici olabilir. Tabii bunu tanıtmamız lazım. 


Gerek Türkiye'den gelen öğrenciler için, gerek Kıbrıslı öğrenciler için ise; hepimizin cebindeki para eriyor, dolayısı ile öğrencinin de, öğrenci velisinin 

de cebindeki para eriyor. Az önce söylediğim gibi 
Lefkoşa'nın ilk oteli olan yeri, belediye'den 1600 
Pound'a kiraladık. İhale ilk açıldığında verdiğimiz. 
teklifte pound 5 liraydı, şu an ortalama 6.5 lira. 

Bu bizim için de zarar. 12 yıl boyunca bunu her ay vereceğiz. Türkiye'den gelen öğrencilerin ailesinin geliri de sabit. Burada önceden Euro'ydu bütün ücretler. Öğrenciler de sıkıntı yaşıyordu. Biz geçen ay senato kararı aldık ve ücretleri Türk Lirası'na çevirdik. 
4.45'ten; sonra da tamamen TLye döndük. 


LERİN YÜZDE YÜZÜ 


İŞ SAHİBİ OLACAK” 


Son olarak gençlere ne önerirsiniz? 


Ben diyorum ki gençlerin 26100'ü iş sahibi olacak. 
Ama *630'u istediği işin sahibi olamayacak. Siz iletişim mezunusunuz, gazetecisiniz, siz başarılısınız. 
Adam gidiyor makine mühendisliğinden mezun oluyor, bakkal dükkanı açıyor. Halbuki yazık, o kadar okuduğu tahsil boşa gidiyor. Adam 6 yıl tıp doktorluğu okuyor, gidiyor otomobil galerisi açıyor, bu bence başarısızlık. Para kazansa da başarısızlık. Para araçtır; yaptığı işte başarılı ve mutlu olmak amaçtır. 


Bu yüzden, kendinizi çok yönlü yetiştireceksiniz. 
Hukuk okuyacaksan, iyi bir avukat olabilirsin ama kendini iktisatta da geliştireceksin. Ekonomi bilmeden hiç bir şey yapamazsın; makine mühendisi de olamazsın, kimya mühendisi de olamazsın, iletişimci de olamazsın. Her şey ekonomiye dayanıyor. 


Networkünüz olacak, networkünüz olmazsa 

bunu gösteremezsen, bilgini, becereni başkasına gösteremezsin, seni keşfedemeyebilirler. 
Keşfedemezlerse bilgin, becerin, eğitimin boşa gider. 
Hem mutsuz olursun, hem toplum senin gibi bir cevheri kaybeder. Sosyal çevren ne kadar iyiyse seni bulurlar, hem sen kazanırsın, hem toplum kazanır. 
“Win win” yani.. 


Herkes başkasını rakip olarak görüyor, hayır! Biz toplum olarak birlikte zenginleşiriz. Yoksa birey olarak yaşasan, gömleği kendin dikmiyorsun, cep telefonunu üretmiyorsun, hadi gömleğini diktin, dergi çıkaramazsın, dolayısı ile kendi işini çok iyi yapacaksın, sosyal çevren çok iyi olacak, sosyal çevren sendeki cevheri keşfedecek. 


Az önce söylemiştiniz, kafede görürsünüz beni. Bu zenginliktir. Mercedes makam araban olabilir, bir gün de dolmuşa bin, yüzüne bakmayacağın adam sana bir fikir söyler, hayatta aklına gelmez. Çünkü 

o adam hayatın tokadını yemiştir. Tecrübe denilen olay “hayatta yediğin kazıkların bileşkesidir.” O adam hayatın sillesini yemiştir, sen kulelerde yetişmişsindir, çevreye çıkmamışsındır, bir şey söyler senin 

hayatını kurtarır, belki gelecek bir felaketten kurtarır. 
Dolayısı ile sosyalleşmekten vazgeçmeyeceksiniz, kendi işinizde çok iyi olacaksınız, bunu birlikte yapacaksınız! 


Uğur Özgöker Kimdir? 


Şöyle başlayayım; 1963 yılında babamın görevi nedeniyle Paris'te doğdum. Babam NATO'da subaydı. Ben kendimi şöyle tanımlıyorum; anne tarafından anneannemin babası Lefkoşalı, baba tarafım tamamen Mağusalı. Ben kendimi tamamen bir Kıbrıslı; uzun yıllar Kıbrıs dışında yaşamış, Kıbrıs dışında doğmuş, Kıbrıs dışında eğitim görmüş; fakat gönlü hep Kıbrıs'ta olmuş, bir Kıbrıslı olarak görüyorum. 


Ankara ve İstanbul'da eğitimlerimi tamamladım, çalıştım, hem bürokrasi de hem çeşitli üniversitelerde görev aldım. Ama hep Kıbrıs derneklerinin, Kıbrıs davasının içinde oldum. Mesela 1946 yılında kurulmuş olan babamın amcasının oğlu Dr. Burhan Nalbantoğlu tarafından kurulmuş olan “Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin” en genç yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Daha sonra Kıbrıs Kültür Eğitim Derneği'ni kurdum, genel başkanlığını yaptım, hala devam ediyorum. Daha sonra rahmetli Denktaş'ın telkinleriyle Türk Kıbrıs Ticaret Odası'nı kurdum. İstanbul'da halen bu görevlerime devam ediyorum. 2010- 

2011 dönemindeki Girne Amerikan Üniversite'sinde 
14 aylık hocalık görevim dışında Kıbrıs'ta daimi 
kalmışlığım yoktu. Bu yılın Ocak ayında Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'ne rektör olarak atandım 

3 seneliğine. Daha önce Ankara ve İstanbul'da 
yaşadım, fakat gönlüm hep Kıbrıs'ta oldu, Kıbrıs'ı hiç bırakmadım. 


EKONOMİ KIBRIS 


PRESTİGE 


İP 


kitap Öneri 


YÖNETİCİNİN EL KİTABI 


Başarılı ve güçlü bir lider olmak için her gün önünüze dikilen Kama problemleri çözmeniz gerekir. Kurumsal süreçleri gözden geçirmeli, 

bütçe oluşturmalı, görevleri doğru kişilere paylaştırmalısınız. İş 

dediğimiz şeyin kişisel boyutu da çok güçlüdür. Yeri gelir bir çalışana 


Harvard koçluk yaparsınız, yeri gelir üstünüzle bir meseleyi tartışırsınız. Bu tip 


o her türlü durumda göreviniz, empati kurmanızı, güçlükleri yenmenizi ve Bu SI ness mutlaka ama mutlaka bir amaç gütmenizi gerektirir. Başarılı olmak için pratik becerilerinizi geliştirmelisiniz. Bunu da içinize dönerek, kişisel 


Re j iew gelişiminize yatırım yaparak yapmalısınız. 


.. .. . Elinizdeki kitap, size bu konularda pratik ipuçları ve yöntemler sunuyor. 
Yönetici n I n Kitapta ayrıca, gündelik başarınız ve mesleki gelişiminiz açısından önemli konularda kısa açıklamalara da yer verdik. Harvard Business - Review dergisi yazarlarının uzmanlıklarına dayanılarak hazırlanan bu Elkitabı kitap, hem klasik makaleler hem de yeni fikir ve araştırmalardan elde edilen temel kavramları ve en iyi uygulamaları içeriyor. 


MERE Ra Bir lider olarak kendi gelişiminize yatırım yaptığınızda, başkalarının 


hayatını etkileme gücünüzün ne kadar fazla olduğunu anlamaya 


Liderleri başlarsınız. Başarı kriterleriniz artık şirketinizde imza attığınız inovasyon, Öne Çıkaran gelişimindeki payınız ve tüm sektörü etkileyen, altında imzanız bulunan : yeniliklerdir. Ödülünüzü arayıp bulacağınız yer şirketinizin başarısı veya 
17 Beceri başarısızlığı etrafındaki ekosistemdir. O ödüllerse katkıda bulunduğunuz 
ekonomik gelişme, hizmet sunduğunuz müşteriler veya desteğinizi verdiğiniz insan topluluklarıdır. Diğer taraftan, liderliğinizin etkisini 


sizin için çalışan kişilerin mesleki ve özel hayatlarında ve elde ettikleri başarılarda da görebilirsiniz. 


BAŞARILI CEO'LARIN İLETİŞİM SIRLARI 


İş dünyasındaki liderlerin çoğu, çalışanlarına esin kaynağı olmak, onları motive etmek için güçlü bir hitabetin yeterli olacağını 


düşünürler. Bu doğru değildir. Dil, iletişim için kullanılan sistemlerden i i i biridir ve doğru soru, liderlerin başarıya ulaşmak için genelde nasıl bir LİDERLİK DİLİ 


sistem oluşturmaları gerektiğidir. 


Kevin Murray Liderlik Dili 'nde işte bu sorunun yanıtlarını arıyor. 
Kitabını, iş dünyasından kamu sektörüne kadar geniş bir yelpazede, işinin ehli yetmişten fazla CEO ile yapılmış söyleşiler üzerine kuruyor. 
Onların deneyimlerini, bakış açılarını, çıkardıkları dersleri titizlikle inceleyerek, liderlikte başarılı iletişim için bir başvuru kaynağı oluşturuyor. Liderlerin mesajı açık: Günümüzde iletişim, liderlik için olmazsa olmaz bir şarttır. 


Müşterinizin 


Beyin üzerinde yapılan son araştırmalar satışlarınızı nasıl artırabilir? 


İnsanlar günde ortalama 10.000 satış mesajının içinde boğulduklarından satış yapmak artık hiç olmadığı kadar zor. Bu yüzden nörobilimin satış ve ikna etkililiğinizi artıracak keşiflerini öğrenmeniz gerekiyor. 


Yazarlar Patrick Renvois& ve Christophe Morin en son yapılan beyin araştırmalarını ve devrim niteliğindeki pazarlama çalışmalarını ortaya koyarak, müşterileriniz üzerinde büyük bir etki bırakacak güçlü, eşsiz 


Beynindeki Sa ie kalıcı sunumlar için yüksek etkili teknikler öğretiyorlar. 
unlar: 

Satın Alma Müşteriden tepki almayı garantileyen 6 uyarıcı 

Düğmesine İçerik ile mesajın sunumunu paralel hale getiren 4 adım 

Basma k! Eski beyne hitap eden 6 mesaj yapıtaşı 


Sunumunuzu diğerlerinden farklılaştıracak 7 etki artırıcı 


Beynin karar verme bölümünün nasıl çalıştığını anladığınızda daha inandırıcı sunumlar yapmayı öğrenecek, daha fazla anlaşma sonuçlandıracak, daha etkili pazarlama stratejileri geliştirip, ikna 


MediaCat yeteneğinizi radikal bir biçimde geliştireceksiniz 


KIBRIS EKONOMİ TARİHİ 


Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Aytuğ Plümer'in kaleme aldığı “Kıbrıs Ekonomi Tarihi - Sarsıntılı Bir Devrin Anatomisi (1960-1974)" kitapta, 1960- 
1974 döneminde Kıbrıs Türklerinin ekonomik yaşamı, yaşadıkları sıkıntılar, karşı 
karşıya kaldıkları belge ve fotoğraflarla özetleniyor. 


Var olan belgeleri arşiv çalışması yaparak ortaya çıkaran Plümer'in amacı, tarihe ışık tutmak ve yaşanan gerçekleri yansıtmak. 


Kitapta Kıbrıs Türk halkının cumhuriyet öncesi genel ekonomik durumu, 1963 
Rum saldırılarının başlamasının ve ortaklığın bozulmasının ardından yaşanan ekonomik gelişmeler, Kıbrıs Türkleri'nin toparlanma çabaları belgelere dayanarak anlatılıyor. 


Kıbrıs Türklerinin bütçeden dışlanmasından sonra dış ekonomik kaynaklardan nasıl mahrum edildiklerine de değinilen kitapta, Türkiye'nin yardımları, Türklerin ekonomisinin korunması için alınan önlemler de kitapta yer alan konular arasında bulunuyor. 


Plümer'in kitabında arşivde yer alan belge fotoğraflar ilk kez gün ışığına çıkıyor. 
Fotoğraf ve belgelerle, bilimsel çalışmayla tarihin bir dönemine ışık tutuyor. 


KIBRIS 
EKONOMİ TARİHİ 


SARSINTILI BİR DEVKİN ANATOMİSİ 
1960-1974) 


AYTUĞ F. PLÜMER 


Broker/Owner 


RE/MAX Golden 


BENAN KÜRŞAT 


Benan Hanım; öncelikle kendinizden kısaca bahseder misi 

1979 Lefkoşa doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Lefkoşa'da tamamladım. Üniversite eğitimimi önce Bilke Universitesi Turizm ve Hotel İşletmeciliği'nde başlayıp devamında da Florida International University, Miami Florida'dan mezun oldum. 2001 yılında adaya dönüş yaptıktan sonra aile şirketimizde iş ve emlak dünyasıyla tanıştım. 2003 yılında RE/MAX Franchise alarak tüm ambargolara rağmen hem KKTC genelinde adaya ilk franchise konseptini getirmiş hem de emlak alanında 

ilk uluslararası franchise ofisini açmış oldum. 2003'ten bu yana hayatıma RE/MAX Golden Broker/Owner olarak devam ediyorum. 2014'de ada genelinde ilk Kıbrıslı Türk RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) üyesi olarak Chartered Surveyor ünvanını aldım. Yine ada genelinde resmi ilk Kıbrıslı Türk RICS akredite kıdemli jüri üyesi olmaya hak kazandım. Sosyal sorumluluk alanları benim için çok önemli. 2005 yılından bu yana Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Gönüllüsü ve 2017 yılından bu yana ÇOHAV (Kıbrıs Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesiyim. 


İş hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdi? 

2003 yılında tüm zorluklara rağmen RE/MAX Franchise'ı 
almak, 2014'de adanın alanında tek akredite şirketi 

NCCS — North Cyprus Chartered Surveyors, Gayrımenkul Değerleme ve Varlık Yönetimi Şirketi'ni kurmak ve 2017'de üst düzey danışmanlık hizmeti sunan Premium Assurance Lid. sigorta şirketini kurmak benim iş hayatımdaki dönüm noktalarım. 


İş yaşamında her gün kendinize hatırlattığınız bir felsefeniz var mı? 
“Bu gün kimin için ne yapabilirim” 


Başarı sizin için nedir? 

Başarı, benim için başkaları imkansız dese de inandığım şeyleri ve hedeflerimi hedeflediğim zamanda ve şekilde sonuca ulaştırmak. Ve sürekli çıtayı daha yükseğe taşımak. 


Birlikte çalıştığınız insanlardan beklentiniz nedir? 
Şirketimize ve müşterilerimize karşı koşulsuz dürüstlük ve sonuç odaklılık. 


Kendinizi geliştirmek için neler yaparsınız? 
Bir profesyonel kendisini geliştirmek için bence düzenli olarak eğitim almalı ve çok okumalı. 


İş hayatına yeni başlayanlara vereceğiniz ilk tavsiye ne olurdu? 

Cesur olup, kendilerine güvenip hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ederdim. 


Günlük rutinlerinizden bahseder misiniz? 

Sabah 6:30'da uyanıyorum. Haftada 3 gün spor yapmaya çalışıyorum. Tüm çalışan anneler gibi bende gün boyunca tüm vaktimi ve enerjimi işime, çocuklarıma ve aileme ayırıyorum. Sonra bir bakıyorsunuz gün bitmiş ve siz kendiniz için hiç vakit ayırmamışsınız. Bence bu tüm çalışan annelerin ortak noktası. Genellikle işten geç çıktığım için direk eve gidip ailemle kaliteli zaman geçiriyorum. 


- Burcunuz? Yengeç 
- En sevdiğiniz restoran? Dragon, The House ve Ambiance - En sevdiğiniz eğlence mekanı? Oğuzhan'la Golden Cage Cratos 

- Seyahat için en sevdiğiniz destinasyon? Amerika ve Latin Amerika 

- En beğendiğiniz otel? Ritz Carlton 

- Kullandığınız araç? Range Rover Sport 

- Yaşadığınız bölge? Ulaşım kolaylığı, manzarası ve bölgenin nezih oluşu nedeniyle Yukarı Girne. 

- Parfümünüz? Gucci Bloom 

- Favori giyim markanız? Derishow, MaxMara ve D&G 

- Başucu kitabınız var mı? Dante Divine Comedy 

- En sevdiğiniz film? Çok eski ama, Armageddon 

- Yaptığınız spor? Pilates 

- Evli misiniz? Çocuklarınız var mı? Evliyim, bir kızım ve bir oğlum var 

-GSM Operatörünüz? Vodafone. İlk telefon aldığım günden beri numaram hep ayni. 

-En sev iz yerel yemek nedir? Annemin fırın makarası ve Annemin Sini Gatmeri 

- Telefon markanız nedir? iphone X 

- Hobiniz? Piyano çalmak, kitap okumak ve ailemle seyahat etmek en sevdiğim hobilerim arasında. 


üdürü 


Albank Genel 
Yönetim Kurulu Üyesi 


ncelikle kendinizden kısaca bahseder 


1969 Adana Kozan doğumluyum. Evliyim. İki kızım ve 
eşim halen okuyorlar. Uluslararası alanda yayımlanmış bir makalem ve “KKTC'de ve TC'de Krizler” ve “Liderlik” adında iki kitabım var. 


Eğitim hayatınızı özetler misiniz? 

İlk orta ve lise öğrenimimi Kozan'da tamamladım. 1987 
yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandım. 


1992 yılında mezun olur olmaz Esbank'ta stajyer uzman 
yardımcısı olarak bankacılık hayatıma ilk adımı attım HSBC'de çalışırken Bilgi Üniversitesi'nde “Business Management Master”ı yaptım. İktisat Bankası'nda çalışırken Girne Amerikan Üniversitesi'nde işletme yönetimi alanında doktoramı bitirdim. 


İş hayatınızdaki dönüm noktalarınız nelerdi? 
Öncelikle Es Bank'ta bankacılık hayatıma başlamamı belirtmem gerekli. Her iş değişikliğimi dönüm noktası olarak görüyorum. 


Esbank'tan EGS Bank'a geçişim ve Malta'da EGS Bank'ın ilk yurtdışı şubesini açmam ve yurtdışında banka kurma ve yönetme hususunda tecrübe kazanmam önemli dönüm noktalarıydı. 


HSBC gibi uluslararası bir markada çalışmam ve 

HSBC sayesinde Lefkoşa'ya gelerek Kıbrıs Türk iş insanını tanımam dönüm noktasıdır. Sonrasında İktisat Bankası'nda orta kademe yöneticilikten adım adım Genel Müdürlüğe kadar yükselmem, sonrasında KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmem önemli tecrübelerdi. 


Albank'ın sıfırdan kuruluşu, ING ve HSBC gibi bankacılık sektörünün önemli uluslararası markalarının bankamız bünyesine katılması önemli noktalardandı. 


İş yaşamında her gün kendinize hatırlattığınız bir felsefeniz var mı? 

Geçmişe bakma, geleceğe bak. Olmuşla ölmüşün çaresi yok. 


Başarı sizin için nedir? 
İşini severek, sonuç odaklı çalışmak. 


Birlikte çalıştığınız insanlardan beklentiniz nedir? 
Mesai saatlerinde mazaret üretmeden sonuç odaklı çalışmaları. 


Kendinizi geliştirmek için neler yaparsınız? 
Okurum ve sabah yürüyüşlerimde düşünürüm. 


İş hayatına yeni başlayanlara vereceğiniz ilk tavsiye'ne olurdu? 
Sevdikleri işi yapsınlar. Disiplinli ve sonuç odaklı çalışınlar. 


Günlük rutinlerinizden bahseder misiniz? 

Yaz kış sabah 6 gibi kalkar 30-45 dakika yürüyüşümü yapar, 8'den önce işbaşı yapar, mesai bitiminde başka bir programım yoksa direkt eve giderim. Haftada bir gece arkadaşlarımla yemeğe çıkarım. 


- Burcunuz? Başak burcuyum. 

- En sevdiğiniz restoran? Galbur, Anı gibi balık lokantaları. 
iz eğlence mekanı 

- Seyahat için en sevdiğiniz destinasyon? Uzak Doğu 

- En beğendiğiniz otel? Ülkemizdeki bütün oteller. 

- Kullandığınız araç? Mercedes 

- Yaşadığınız bölge? Ortaköy. KKTC'nin ortasında olduğu 

için ve Zeytinlik mükemmel olduğu için. 

- Parfümünüz? Chanel Blue ve Hermes 

- Favori giyim markanız? Ramsey, Kip, Altın Yıldız ve Kiğilı 

- Başucu kitabınız var mı? Atilla İlhan'ın şiir kitapları 

- En sevdiğiniz film? Guenttin Tarantino'nun yönettiği 

filmler: Pulp Fiction, Kill Bill vb. 

- Yaptığınız spor? Yürüyüş ve Tenis 

- Gsm operatörünüz? Telsim ve Turkcell 

-En sevdiğiniz yerel yemek? Lalangı 

-Telefon markanız? Iphone 

-Hobiniz? Tenis ve kitap. 


ji 


roüpor 


Ş DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI: 


Kıbrıs'ta her geçen gün yeni mekanlar art arda açılıyor. Şık restoranlar, son trendlere uygun kafeler, üçüncü dalga kahve dükkanları misafirlerini ağırlamak için bekliyor. Ancak bazı yerler var ki; kaliteli hizmeti, özenle yapılmış dekorasyonu ve ince düşünülmüş menüsü ile iş dünyasının buluşma noktalarından biri oluyor. 


Bu sayımızda geçen sene açıldığından beri adada dikkat çeken, ilk günden beri ilgi gören ve şimdi yazlık bölümünün açılmasıyla popülerliğini arttıran Kömür Steak & Ocakbaşı var. 


Kömür Steak & Ocakbaşı ne zamandan beri hizmet Siz bu restoranı okurlarımıza nasıl anlatırsınız? 
veriyor? 
Kömür Steak&Ocakbaşı'nın eşsiz ambiyansını oluşturan Lord's Palace Hotel Bella Marin'de bulunan Kömür Steak (sarı taş binanın, bilinen tarihi 1878 yılında Ayşe & Ocakbaşı 15 Aralık 2016 tarihinden bu yana hizmet Hasan Salih Çavuş ile başladı. Birleşmiş Milletler veriyor. Yani açıldığımız neredeyse 1.5 yıl oldu. bürokratlarının yanı sıra prestij ve ün sahibi aileler de nesiller boyunca bu eşsiz İngiliz mimarisinin izlerini 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taşıyan yapıya ev sahipliği yaptı. Bu eşsiz mirası sadece kelimelerle anlatmak biraz haksızlık olur fakat gelenler bilirler ki; kapıdan içeri girdiğiniz anda birçok medeniyete ev sahipliği yapan, açıldığı günden itibaren ise lezzetin başkenti olan Kömür, farkını hissettiriyor. 


Gerek Püsküllü Koyu'nun alabildiğine mavi manzarası, gerekse tadına doyamayacağınız ziyafetleri ile benzerine rastlamak çok zor. Himalaya Tuzu'nun bütün güzelliğini gözler önüne sermek için tamamen Himalaya Tuzu'ndan yapılmış bir şarap ve rakı kavıyla sağlık ile görselliği birleştiriyor. Akşam yemeklerinin en keyifli hali Kömür Steak&Ocakbaşı hem damak tadınıza hem göz zevkinize hem de kulaklarınıza hitap eder, çünkü haftanın 5 günü restoranımızda fasıl ekibi bulunuyor ve bu üçlü sizleri her zaman memnun şekilde yolcu ediyor. 


Sizi diğerlerinden ayıran farklılıklar neler? 


Başta otelimizin baş aşçısı Fikret Özdemir olmak üzere Kömür'ün şefi İbrahim Geran ile ekibinin ustalıkla 

ve özenle seçtiği etlerimize Himalaya Tuzu'nun eşsiz dokunuşu ve Dry Aged teknolojisi, tadına doyulmaz lezzetlerimizin asıl sırı. 


Bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzelerimizden yaptığımız enfes mezelerimizi de unutmamak gerekir. Kısacası işin sırrı emek vermekten geçiyor. Bütün şeflerimiz için yemek yapmak bir meslekten çok bir sanattır. Bizim sanatçılarımız eserlerinin her biri için özenir ve hepsini aynı kalitede sunar. 


Başarınızın temel taşları nelerdir? 


Eşsiz etlerimizin namını duymayan kalmamıştır. Bütün bunlar bir kenara dursun. Asıl başarımızı işinde uzman personellerimiz ile Lord's Palace Hotel'in birleştirici gücüne borçluyuz. Tecrübeli kadromuz ve ekip 

ruhumuz ile hizmet kalitemizi en yüksekte tutuyoruz. 
Günün sonunda konuklarımızı gülen yüzlerini görerek uğurluyoruz. Bu da bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. 
Kömür yalnızca otel misafirlerinin değil, lokal misafirlerin de gözde mekanı. Aynı zamanda da markalaşma adına bir adım. 


İş insanlarının buluşma noktası olmak için ne gibi ayrıcalıklı hizmetler veriyorsunuz? 


Misafir memnuniyetini esas alan Kömür, Ada'nın en iyi ve en sadık misafir profiline sahip restoranı. Kıbrıs'ın tanınmış iş adamları ve iş kadınlarının da öncelikli tercihi. Sektörlerde farklılık, yaşlarda değişkenlik olsa da benzersiz lezzet ve kusursuz hizmet herkes için Kömür demek. 


Çeşitli iş alanlarından farklı gruplar için yemekli toplantılar, motivasyon yemekleri, özel eğlenceler 
düzenliyoruz. Grup toplantıları, iş yemekleri için 2 

farklı özel odamız bulunuyor. “Dining room” ve “ Cigar Room” olarak adlandırdığımız şömineli odalarımızda misafirlerinizi ağırlayabilir, az katılımlı grup toplantılarınızı kaliteli ve nezih bir ortamda keyifle yapabilirsiniz. Ayrıca bahçedeki localarımızda da samimi bir ortam oluşturarak keyifleri ikiye katlayabiliyoruz. 


Menünüz nelerden oluşuyor? İddialı olduğunuz yemekler var mı? 


Kuzu pirzoladan, Adana kebaba uzanan çok geniş bir menümüz var. 14 çeşit ana yemeğimiz ile farklı damak tatlarına da hitap ediyoruz. Fakat Ada'nın en popüleri olmamızda dillerden düşmeyen lezzeti ile “Şaşlık” büyük rol oynuyor. Misafirlerimizden aldığımız yorumlara göre menülerin favorisi şaşlık. 


İki kişi içkili bir akşam yemeği için ortalama ne kadar öder? 


Ala carte menülerimizin fiyatları çok uygun olduğu gibi set menülerimizle de fark yaratıyoruz. 12 çeşit soğuk meze, 2 ara sıcak, 5 ana yemek, tatlı ve meyve. Biliyoruz çok fazla ama tıka basa doyuruyoruz. Üstelik bunların yanında sınırsız içki de veriyoruz. Siz de iki kişilik bu ziyafet için yalnızca 250 TL ödüyorsunuz. 


Oturma kapasitesiniz nedir? 
Yaz aylarının gelmesiyle bahçe sezonunu açtık. Bu şekilde 


oturma kapasitesi iç alanda 130 dış alanda 200-250 kişi arası bir oturma kapasitemiz bulunuyor. 
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MUSTAFA ÖZ 
PAMFİLYA CONSTRUCTLON 
DİREKTÖRÜ 


BAM'V /. 
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“GİRNE HER 
ZAMAN 
YÜKSELEN 
BİR DEĞER” 


2002 yılında dünya 
standartlarında kaliteli ve modem yapılar inşa etme 

misyonu ile kurulmuş bir firma 
Pamfilya Construction. 15 
yıldır bu misyona bağlı kalarak 
KKTC'nin bir çok bölgesinde projeler geliştirmeye devam ediyorlar. 


Firma sahibi Mustafa Öz liderliğinde faaliyet gösteren 
Pamfilya Construction, deneyimli ve uzman çalışanları ile lüks konut, alışveriş merkezi ve modem ofis projeleri dendiğinde ilk akla gelen inşaat firmalarından biri. 
Pamfilya Construction'un sahibi 
Mustafa Öz ile bir araya geldik. 


Projelerinizi sizden dinleyebilir miyiz? Neler yapıyor Pamfilya Construction? 


Teknoloji ve tasarımın uyum içinde harmanlandığı Pamfilya Construction projeleri, inşaat sektöründe standartları yükseltmiş ve yaptığı her projede bir adım daha ileri gitme prensibini benimsemiştir. 


Kaliteli üretimiyle inşaat sektörünün önemli bir aktörü haline gelen Pamfilya Construction, gelecekte de değerlerinden ödün vermeyerek dünya standartlarında projeler üretmeye, KKTC inşaat sektöründe büyük katkılar sunmaya devam edecektir. 


Devam eden projeleriniz neler? 


Bütün Projelerimiz Girne merkezde yer almaktadır. 
Skyllife Kyrenia ( 69 Adet Konut) 

Royal Kyrenia ( 44 Adet Konut, 2 adet Dükkan) Sonlanan projeleriniz nelerdir? 

Girne : Twin Towers Kyrenia — ( 57 Adet Konut ) Gazi Mağusa: (o Pamfilya Apartmanı — 1 (57 Adet Konut) 

Pamfilya Apartmanı — 2 ( 22 Adet Konut) 

Pamfilya Apartmanı — 3 ( 20 Adet Konut) 

Pamfilya Apartmanı — 4 ( 18 Adet Konut) 


“YENİ PROJELERİMİZİ HAZIRLARKEN PORTFÖYÜMÜZÜN YÖNLENDİRMESİ 
ETKİLİ OLUYOR” 


Projelere karar verirken çıkış noktanız nedir? 


Projelerimizi oluştururken bugüne kadar gerçekleşen projelerimizde sahip olduğumuz portföyümüzün yönlendirmesi bizi etkileyen ilk unsurdur. Daha sonra arazinin fiziki şartları ve konumunu değerlendirmeye alıyoruz. Mevcut lokasyonun en faydalı şekilde kullanımı ve potansiyel müşterilerin beklentilerine uygun mimarinin tasarlanması aşamasından sonra fiyatlandırmanın müşteri beklentisine göre oluşturulması ile süreci sonlandırıyoruz. 


Müşteri profili kimlerden oluşuyor? 


Piyasada her ne kadar Türkiye'li ve yakın coğrafyadaki ülkelerden gelen yatırımcılar olsa da bizim yerel müşteri potansiyelimiz de yüksektir. 


Yakın ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? 


3 aylık bir süreçte Skylife Kyrenia ve akabinde 6 aya 
kadar da Royal Kyrenia projelerini teslim edeceğiz. 

Bu arada White Towers projesinin de temelini atmayı planlıyoruz. White Towers projesini bugüne kadar alışılan sistemlerin dışında topraktan satış kampanyası 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ile duyurmak istiyoruz. Bu kampanyayı Creditwest Bank desteğiyle, 20100 kredi desteği ile sunacağız. 


Bu konut projelerimiz dışında Girne merkezinde sahip olduğumuz arazinin üzerinde 260 yatak odalı 5 yıldızlı bir şehir oteli projesinin alt yapısını hazırlıyoruz. Otelin işletmeciliği ile ilgili de Türkiye ve Avrupa'da faaliyet gösteren otellerin işletmecileri ile yakın temaslarda bulunuyoruz. Yapılan görüşmeler neticesinde otelin inşaatına başlayacağız. 


“ARAZİ FİYATLARINDAKİ YÜKSEK ARTIŞ 
KONUT FİYATLARINI ETKİLİYOR” 


Dövizin hızlı yükselişi proje sahibi olarak sizi nasıl etkiliyor? Maliyetler ne kadar yükseliyor? Bu yükseliş fiyatlara yansıyacak mı? 


Finansmanımız döviz olduğu için şu andaki hızlı hareketlerin etkilerini henüz görmedik. Fakat TL bazında ithal edilen tüm malzemelerin fiyatlarında yükseliş olacaktır. Bu yükselişler fiyatlara mutlaka etki edecektir. 
Ama bu gelişmeler dışında son 2 yıl içerisinde Girne merkezdeki arazi fiyatlarındaki yüksek artış, konut fiyatlarının yükselmesine en büyük katkıyı yapmaktadır. 
Bu etki önümüzdeki zamanda daha da fazla olacaktır. 


Yatırımcılara mesajınız nedir? Sizce Neden Kıbrıs'ta yatırım yapılmalı? 
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Yatırımcılara ilk mesajımız Kıbrıs'ta mevcut düşük fiyatları değerlendirerek ev almalarıdır. Yakın coğrafyadaki ev fiyatlarına karşılık ülkemizdeki konut fiyatları çok düşük seviyededir. Bu fiyat dengesizliği zaman içerisinde dengeye gelme isteğini artıracaktır. Bu da fiyatların son 5 yılda gözlediğimiz artışını bu günden sonra da sürdürmesine sebep olacaktır. 


Bu durum Kıbrıs'ta yatırım yapılmasının ilk sebebidir. 
Yatırımcılar hem döviz bazında alım yaparlar ve sermayelerini döviz bazında korurlar. Aynı zamanda 

döviz bazında elde edecekleri kira gelirleri de onların kazançlarını artıracaktır. Şu anda ülkemizde döviz bazında yatırımın geri dönüşümü 12 yıl civarında iken TL bazında 
3 yıla kadar düşmektedir. 


Şu anda Türkiye ve yakın coğrafyalarda yaşanılan siyasal hareketlilik ile yatırım yapmakta kararsız kalan yatırımcılar için Kuzey Kıbrıs en ekonomik ve en hızlı geri dönüşü sağlayacak yerdir. 


Türkiye'de rakip olabilecek konut sektörü ile aramızdaki en önemli farklılık yatırım bedelinin Türkiye'de TL, burada döviz ile olmasıdır. Kuzey Kıbrıs'ın daha da cazip hale gelmesinde bu durum lokomotif olacaktır. 
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Kıbrıs'ta yatırım yapmak 10 sene önce neredeydi, şu anda nerede ve 10 yıl sonra nerede olacaktır? 


10 yıl önce bu günlere gelineceğini hayal bile etmek 
güçtü. Fakat ekonomik ve siyasi hareketlerin ülkemiz adına pozitif sonuçlar doğurması emlak yatırımına olan ilgiyi artırmıştır. Özellikle son 5 senede yaşanan hareketlilik sanki gelişim tamamlandı ve fiyatlar artık artmaz algısını ortaya çıkarmış görünüyor. Fakat asıl durum hiç öyle değildir. 


Az önce bahsettiğim Girne merkezde bulunan ve konut yapımı için uygun olan arazilerin fiyatları çok yükselmiştir. Fakat bizim gibi birçok inşaat şirketi yaklaşık 3 yıl önce sahip oldukları arazilere konut yapmaktadır ve konut fiyatlamaları da bu maliyetlere göre hesap edilmiş durumda. 


Yeni oluşan fiyatlar yeni projelerdeki etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu da konut fiyatlarında artışa sebep olacak. Ayrıca özellikle yurt dışından gelen talebin artması ile de bu fiyat artışının destekleneceğini düşünüyorum. 


10 yıl sonra ise birçoğu yerine oturmuş olacak ve 
adamızın gerçek potansiyeli de kendini göstermeye başlayacaktır. Bu da Kuzey Kıbrıs'ın daha fazla talep görmesine birçok farklı ortamdan yatırımcı, turist ve iğrenci için cazip hale gelmesine sebep olacaktır. En büyük avantajı bu oluşturmaktadır. 
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“UZUN VADEDE SORUN ÇIKARMAYACAK 
VE MEVCUT SORUNLARI DA 
ÇÖZECEK PLANLAMALAR HAYATA 
GEÇİRİLMELİDİR” 


İnşaat firması olarak idari yönetimlerden beklentileriniz. 
nelerdir? 


İlk olarak konut alımı yapmak isteyen yatırımcılar için 

“Yabancı Statüsü” tanımında güncelleme gerekmektedir. 
Konut kredisi alımı ve alım adetlerindeki kısıtlamalarda yapılacak pozitif yaklaşımlar konut alım hızını artırabilir. 


Sadece bir konut alımı sınırlaması eğer yüksettilirse konut satışlarını olumlu etkileyecek bir potansiyel oluşacaktır. 


Girne merkeze artan talep üzerine yoğunlaşan nüfusun arsa sahiplerine şehircilik haklarının verilmesinden önce; altyapı ve fizibilite çalışmalarının öngörüyle ve sektörel danışımlar ile yapılması çok önemlidir. 


Uzun vadede sorun çıkarmayacak ve mevcut sorunları da çözecek planlamalar hayata geçirilmelidir. Günübirlik çözümler ile sadece sorunlar ötelenmekte ve yeni sorunların da oluşmasına zemin hazırlanmaktadır. 
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CITY MALL | 
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MODERN 
MAHALLELER: 
KARMA 
PROJELER 


Karma projeler ofis, AVM, konut, rezidans, hotel, hastane, marina, üniversite, tematik park..." 
fonksiyonlarının tamamını ya da birkaçını barındıran projeler olarak tanımlanıyor. Karma projeler, “mix use" olarak da ifade edilmektedir. 
Aslında eskinin “mahalle kültürünün" modernize edilmiş, kullanışlı ve sıkıştırılmış hali, karma projelerde yerini alır. 


Eskiden de mahallede evden çıktığınızda esnaftan alışveriş yapar, her aradığınızı kısa bir sürede elinizin altında bulabilirdiniz. Karma projelerde de projenin içinde küçük bir mahalle kültürünü yaşama, farklı fonksiyonlardan kısa sürede bir arada yararlanma avantajı sunulur. Türkiye'de son yıllarda bu tür projelere olan ilgi artmış durumda. 


Çünkü aynı ortamda ofis, rezidans ve otel gibi fonksiyonların bulunması proje sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Örneğin karma projenin ofisinde yer alan bir şirket başka kentlerden ya da yurt dışından gelen müşterilerini proje içinde konumlanan otelde misafir edebiliyor. 


Tüketicinin yaşam standartlarının, beğeni 

ve beklentilerinin değişmesi gayrimenkul yatırımlarına da yansıyor. İçinde alışveriş merkezinden ofislere, konutlardan hastaneye, otelden okula vs. yer alan karma projelerde; günlük hayatta ihtiyaç duyulan fitness center, banka, eczane, kuru temizleme, güzellik merkezi, lostra, terzi, yiyecek içecek mekanları, sosyal donatı merkezleri vb. her türlü fonksiyonu barındıran dev projeler hayata geçiyor. 


Bu projeler adeta şehir içinde bir mahalle gibi yükseliyor. Öyle büyük karma projeler var ki içinde yaşayan, çalışan ve günlük ziyaretçileri ile birlikte birçok ilçeden, mahalleden daha kalabalık nüfus barındırmaktadır. 


Karma projelerin ilgi görmeye başlamasındaki en önemli iki etken, farklı getiri ve gayrimenkul seçeneklerini bir arada sunmak ve bir yaşam 


stilinin pazarlanmasıdır. Günlük yaşam koşullarının zorlaşması, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların trafikte çok zaman geçirmesi, kendimize ayırdığımız zamanın azalması, 

ev dışı tüketimin artması, tüketiciyi konut seçiminde farklı beklentiler içerisine sokuyor. 
Akşamları işten eğlenceye, alışverişe, spor salonuna ya da güzellik merkezine gidip oradan da eve dönmek adeta bir ızdırap oluyor. Karma projelerde bütün bu ihtiyaçlar karşılandığı için projede yaşayanların hayatı kolaylaşıyor. 


Ayrıca farklı fonksiyonlar birbirlerinin sinerjilerini de artırıyor. Karma projelerde AVM, ofis ve rezidans ile birlikte otel, hastane vb. ünitelerin de yer alması projeye renk katıp AVM'nin kiralanmasında ve kiracılarında cirolarında olumlu etki sağlayabiliyor. Tabii her karma proje de aynı sonuçlar alınamayabilir. 


Projenin öncelikle lokasyona, hedef kitleye, ihtiyaca, ulaşıma, bölgenin sosyal ve ekonomik' durumuna göre şekillenmesi lazım. 


Karma projelerin bir nevi amiral gemisi diyebileceğimiz AVM'lerin konsepti ve mağaza karması da önem arz etmektedir. Üstü açık, sokak görünümlü ve yeşil çevreci AVM'ler konut geliştiricilerinin yeni trendlerin başında geliyor. AVM projedeki 'konut, ofis, oteldeki yerleşimlerden sonra açılacak ise, özellikle konutlarda yaşayan ailelerin temel ihtiyaç ve hizmetlerini karşılamak için 'geçici kiralamalar yapılır. Mini market, kuaför, sucu, eczane, terzi, anahtarcı, lostra, perdeci, ATM vb. dükkanlar öncelikli açılır. AVM'nin açılışıyla beraber örneğin Mini Market mağaza karmasındaki gerçek yerine büyük ölçekli olarak geçer. Geçici kiralamalarda kimi kiracılar da (Örneğin, Sucu, terzi, lostra vb.) shop mixe uygun yerlerde ise oldukları dükkanlarda kalabilirler. 


Karma projelerin yönetimi ve pazarlanmasını yapan 'üst düzey yöneticinin' öncelikli olarak “iletişim kabiliyeti yüksek, birbirinden farklı işlerde görev alan ekibini (yönetim ekibi ve taşeronlardan oluşan ekibi) verimli-eş zamanlı koordine edebilen, üst düzey pazarlama yeteneği olan, ünitelerin ortak ve farklı kullanılan alt yapılarını en verimli şekilde işleten, ortak alan giderlerini en doğru şekilde pay edebilen, takip-denetleme ve raporlamayı iyi bilen, kaliteli hizmeti olabildiğince minimum giderle sağlayabilen...” profesyonel olması gerekmektedir. 


Yatırım aracı olarak karma projeler 


Yatırım aracı olarak karma projelerin tercih edilmesinin en önemli sebebi, proje içinde pek çok seçeneğin sunuluyor olması. Tüketiciler, konut için farklı tipler, ofisler için farklı tipler ve ticari üniteler için de farklı tip ve fiyat seçenekleri arasında kendilerine en uygununu tercih edebilir. Karma proje yakın çevresindeki gelişim ve ilk çıkış fiyatı ile doğru orantılı olarak prim de yapıyor. Karma projelere yatırım yaparken, en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri lokasyondur. Projenin yapıldığı bölgenin sadece konut için değil, örneğin ofis için de uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Uzun vadede, karma bir projedeki bir unsur, örneğin konut öne çıkar, diğer unsurlar geride kalırsa, yatırım olarak dönüşü de çok olumlu olmayabilir. 
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KRİPTO PARA 
BORSASI 11 ÜLKEDE 
İŞLEMLERİNİ 
DURDURDU 


Kripto para piyasasına sıkı kanunlar getiren Güney Kore, en son tüm 
Borsalara kara para aklamaya karşı proaktif önlemler alma zorunluluğu getirmişti. Dünyanın en büyük beşinci kripto para borsası konumundaki 
Bithumb da bu doğrultuda 11 ülkeden işlemleri yasakladığını duyurdu. 


Bithumb'ın artık işlem kabul etmediği ülkeler ise Etiyopya, İran, Irak, 
Sırbistan, Sri Lanka, Trinidad ve 
Tobago, Tunus, Vanuatu, Yemen ve 
Suriye olarak sıralandı. 


Bu ülkeler, kara para aklamayı engellemek amacıyla kurulan uluslararası organizasyon Mali 
Eylem Görev Gücü (Financial Action 
Task Force - FATF) tarafından işbirliği yapmayan devletler olarak tanımlanıyor. 


PETROL 
İŞTAHI 
2019 YILINDA DA 
SÜRECEK 


Uluslararası Enerji Ajansı (lEA), dünyanın petrol iştahının gelecek yıl da güçlü olmaya devam edeceğini ve arzın da ABD'nin öncülüğünde büyümeyi sürdüreceğini bildirdi. 


IEA bugün yayınladığı aylık raporuda, global petrol talebinin 
2019 yılında bu yıla göre 1,4 
milyon varil/gün artacağı tahmininde bulundu. Talepte büyümenin ciddi bölümünün petrokimya sektöründen geleceği öngörülüyor. 

Raporda OPEC'i 
Arabistan öncülüğü! 


50 bin varil/gün artarak 31,69 
milyon varil/gün olduğu belirtildi. 


retiminin Suudi 


2019'da OPEC dışı petrol arzında büyümenin bu yıl için öngörülen 

2 milyon varil/günden 1,7 milyon 
varil/güne yavaşlayacağını tahmin eden IEA, üretim artışının yüzde 
75'inin bu yıl ve gelecek yıl ABD'den geleceğini öngördü. 


10 YILLIK 
GÖSTERGE 
FAİZ 
REKOR KIRDI 


TL varlıklara yönelik risk iştahındaki azalış devam ediyor. 
TL, dolar karşısında yüzde 1 değer kaybederken, gösterge faizlerde tırmanış etkili. 


ABD Merkez Bankası (Fed) ve 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları öncesinde, yurtiçi tahvil faizlerinde yükselişin sürdüğü gözleniyor. 


Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası yüzde 14.95'e kadar gerileyen ve bu seviyeden yönünü yukarı çeviren 10 yıllık gösterge tahvil faizi, bugün yüzde 16'yı aşarak rekor kırdı. 10 yıllık gösterge faiz yüzde 16.12 seviyesine kadar yükseldi. 


Dün yüzde 18.9 seviyesinde yer alan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise bugün yüzde 19.12'ye kadar çıktı. 


Uzmanlar Fed'in bu yıl faizleri 

kaç defa artıracağı ve ekonomik büyümeyle uyumlu uzun vadeli faiz oranı hakkında Fed yetkililerinin yapacağı tahminlerin yakından izleneceğini ifade ediyorlar. 


KOBİGEM'İN 
ÜÇÜNCÜ. 
GİRİŞİMCİLİK HİBE 
PROGRAMINI 
AÇIKLADI 


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na 

bağlı KOBİGEM, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla 
14 Mayıs'ta duyurusunu yaptığı 

3 yeni mali destek programlarının 
tanıtım toplantılarına başladı. 


“Fikrin İşe Dönüşsün Ekonomi 
Seninle Büyüsün” sloganı ile 

yola çıkan KOBİGEM tanıtım toplantılarının ilkini Girne Amerikan Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. 


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de |ll. Girişimcilik 
Hibe Projesi kapsamında, yeni bir iş kurmak isteyen 1.1.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş gerçek kişiler (girişimci adayları) 25-26- 
27 Haziran tarihlerinde Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığı'nda KOBİGEM ofislerine başvuru yapabilecek. 


MONEYGRAM 
NEAR EAST BANK'I 
SEÇTİ 


Near East Bank, global arenada en büyük para transfer şirketleri arasında olan ve tüm dünyada yaklaşık 

200 farklı ülkede ve 350.000'den 
fazla hizmet noktasında yer alan 
MoneyGram, açıklamış olduğu veriler doğrultusunda KKTC'nin en çok para transferi yapan 1. Banka'sı seçildi. 
Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere 
Kıbrıs genelindeki tüm acenteler arasında 4. Sıraya yerleşen Near 
East Bank, başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. 


MoneyGram para transfer sistemiyle, tüketicilerin dünyanın çeşitli bölgelerine para göndermesini ve o bölgelerden para almasını sağlayarak, kişiden kişiye para transferi yapılabiliyor. Near East Bank, bu sistemle ağırlıklı olarak aileler, yurt dışında okuyan öğrenciler, yoğun olarak yurtdışı seyehatlerine giden iş adamları ve turistlere hizmet vermeyi hedefliyor. Banka hesabına ihtiyaç duymadan Near East Bank şubelerinden hızlı, güvenilir ve uygun transfer ücretleriyle 2012 yılından beri gerçekleştirmektedir. 


YAKIN DOĞU 


Pp NEAR EAST BANK 


KKTC 
EKONOMİSİNE 
KREDİ DOPİNGİ 


Dövizdeki sert dalgalanmayla, hatta döviz kriziyle zor günler geçiren 
KKTC ekonomisine doping olacak bir program...Türkiye Cumhuriyeti 
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 
KOBİGEM'in ortak çalışması ile esnafa tam 4 milyon TLlik bütçe ayrıldı. 


Hizmet sektörlerine 100 bin TU'ye kadar yüzde 8 faizle, öncelikli sanayi bölgelerinde konumlanan imalatçı işletmelere ise 200 bin TL'ye kadar yüzde 6,4 yıllık faizle kredi verilecek. 
Kıbrıs Ekonomisi'ne KOBİGEM'den 4 
Milyon TLlik kredi paketi 

Faiz destekli esnaf kredisi olarak ekonomiye katılacak bu kredi programında tam 12 banka yer alıyor. 


İşte bankaların listesi; 
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez 
Bankası 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
T. Halk Bankası A.Ş. 
Creditwest Bank Ltd 
Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. 
Nova Bank Ltd. 

Asbank Ltd. 

Near East Bak Ltd. 
Albank Ltd. 

Kıbrıs Kapital Bank Ltd. 
Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. 
Akfinans Bank Ltd. 


NALAN BULUT 
BORAY DEVELOPMENTS SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 


BORÂY”” İ 


DEVELOPMENTS 


SAĞLIKLA 
BÜYÜYORUZ” 


Boray Developments'ı bize anlatır mısınız? 


1997 yılından beri sektörde yer alan, Kuzey Kıbrıs'ın ilklerinden 
olan, başladığı günden bugüne kadar kalitesinden ödün vermeden devam eden ve her zaman sağlıklı büyümeye önem veren bir inşaat şirketidir. 

UH apartman 


konusunda T aşan Bor Boray Developments bu bölgede kaç tane proje hayata geçirdi? 


Unit olarak baktığınızda aslında yüzlerce kadar hayata geçirdik. Proje bazında değerlendirdiğinizde de bu zamana kadar Kuzey Kıbrıs'ta 30'dan fazla projeye imza attık. 


Boray Developments'ın vizyonu nedir? 


Bugüne kadarki markanın oluşturmuş olduğu güven, kaliteden asla ödün vermeden, adım adım ancak sağlıklı büyüme ivmesi ile en yüksek standartlarda lüks apartmanlar ve projeler yapmaya devam edecek olmasıdır. 


ba) 


Mevcutta devam eden projeleriniz hangileri? 


Şuanda Girne Alsancak'ta 4 tane villa, Bellapais'te 16 daireden oluşan villa tadında apartman projesi (Bella Residence), Girne merkezde başlayacak olan apartman projemiz, Lefkoşa'da Gönyeli 


rüpor 


Emerald Projemiz ve Küçükkaymaklı'da başlayacak olan Sapphire projemiz, Ortaköy Diamond projemiz bulunmaktadır. 


Ortaköy'de Kuzey Kıbrıs'ın ilk prestijli iş merkezine imza atmış bulunmaktayız. Projemiz başladı ve 2019'un 8. 
ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Hem Göçmenköy hem Ortaköy'e cephesi olan dükkanlarımız, üstte toplam 

8 tane iş merkezi, en üstte 2 tane havuzlu penthouse 
bulunmakta. Bu projemiz prestijli bir iş merkezi olacak. 
Kömürcü'de villalarımız başlıyor. Edremit'te iki villamız var hemen başlayacak olan. 


Si in referans sayılabilecek bitmiş projeleriniz. 
hangileri? 


Daha önce Lapta'da villalar, apartmanlar; Alsancak Garden House, Edremit Garden House, Caretta Vilları'mız, Seaside Apartmanları, Lemon Grove, Ozanköy Villaları ve kişiye özel çalıştığımız projelerimiz var. Aynı zamanda yap-sat şeklinde çalıştığımız projelerimiz de mevcut. 


Mevcutta satışta olan projelerimiz: Bella 

Residence ( Bellapais) ,Sapphire (Küçükkaymaklı), Diamond(Ortaköy), Vision(Alsancak), Emerald (Gönyeli). 
Emerald Projemizin satışı ise proje başlamadan tamamlanmış, 15 gün içinde tüm bina satılmıştır. 


Peki bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? 15 gün içinde satılması büyük bir başarı. 


Aslında bizim bir emlak ayağımız da var. Burada son derece uzman bir kadromuz var. Gerek Lefkoşa, gerek Girne'deki ofisimizde olmak üzere... Bu kadromuz 
tamamıyla kendi yatırımcı kitlesine ulaşması ulaşarak 15 
gün gibi kısa bir sürede tüm binanın satışını yapmıştır. 


Yakın vadedeki Boray Developments planları nelerdir? 


Yakın vadede müşteri profili daha fazla Türkiye ve Avrupa'dan olacak olan bir firma olarak hareket ediyoruz. 
Türkiye profiline baktığımızda; denize yakın, içinde havuzun, tenis kortlarının, futbol sahalarının, kuru temizleme, kuaför salonlarının olduğu, içinden çıkmadan yaşayabilecekleri bir alan istediklerini görüyoruz. Yakın vadede planımız yaşam alanlarını oluşturacak siteler yapmaktır. 


“ÜRÜNÜMÜZÜN HER ZAMAN 
ARKASINDAYIZ” 


Uzun vadeli planlarınız nelerdir? 


Yine kalitemizden ödün vermeden lüks apartman ve villa projelerine devam etmek niyetindeyiz uzun vadede. 

Biz; uzun süreli olacak, kısa sürede bakım istemeyecek, uzun süre insanların konforunu yaşam kalitesini 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DEVELOPM ENTS Çünkü bizim en önemli 


bozmayacak yaşam alanları yapmak istiyoruz. 


özelliklerimizden birisi de satış sonrasında o ürünle insanlara hizmet veriyor olmaktır. 


Bu nedenle ürünümüzün de arkasındayız. Yaşanabilecek tüm aksaklıklarda biz onların yanında olmaya çalışacağız. Örneğin; 1999 yılında satış yaptığımız müşterilerimizle hala görüşmeye devam ediyoruz. Ve artık dost oluşmuş durumdayız. Satış sonrası destek konusu da bizi ayıran diğer özelliklerimizden. 


Boray Developments'ın müşteri profili kimler? 


Son zamanlarda Türkiye. Türkiye'den gelen müşterilerimiz çoğunlukta. Ancak biz Avrupa pazarında da satış yapmaya devam ediyoruz. Ve şu anda baktığınızda Türkiye kadar yoğun olmasa da yerli pazarımızda da satışımız var. Primer olarak gözüken müşteri profili öncelikle Türkiye, sonrasında Avrupa ve yerli piyasa şeklinde sıralayabiliriz. 


Projeleriniz çok dikkat çekiyor nelerden ilham alıyorsunuz? 


Bizim için en önemlisi piyasada benzerinin çok 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


olmaması. Butik diye adlandırdığımız, baktığınızda bir apartman dairesi (Bella Residence) ama 140 metrekare bahçe kullanım alanı olan bir proje düşünün ya da 

68 m?teras kullanımı...Kaç tane örneği vardır Kuzey 
Kıbrıs'ta? Yoktur. Dolayısıyla bizim için en önemli çıkış noktası, çok örneğinin olmaması, özel projeler olması. 
Diğer çıkış noktamız ise, Türkiye ve Avrupa pazarında da araştırıldığında Boray Developments markasının vermiş olduğu güven. Dolayısıyla biz bu güvenle kaliteden hiç ödün vermeden ne yapabiliriz sorusuyla projenin ilk adımını atmış bulunuyoruz. 


Sizce insanlar neden Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapsınlar? 
Yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? 


Türkiye pazarına baktığımızda dönüş süreleri ortalama 25-30 yıl gibi bir süre. Ama Kuzey Kıbrıs'taki 

pazara baktığımızda bu süre projeye göre 8-15 yıl arasında. Dolayısıyla müşteriler yatırımcı mantığıyla 

bu yatırımlarını çok kısa sürede geri almak isterler. Ve biz dünyada çok nadir ülkelerden biriyiz bu noktada. 
Sterlinin değer artışı, binanın değer artışı, kiranın değer artışı, tüm bunları sayarsak çok kısa sürede geri dönüş sağlıyoruz. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapmanın tam zamanı diyoruz. 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


Türkiye'den gelecek olan bütün yatırımcılarımıza Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmadan önce muhakkak Boray Developments'ın kalitesini görmelerini tavsiye ediyoruz. 
Güven vermeye ve aynı güvenle devam edeceğimize de söz veriyoruz. Adım adım sağlıklı büyümeye ve devam diyoruz. 
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TARİH VE DOĞANIN İÇ İÇE OLDUĞU YER: 


BELLAPAIS 


“BELLAPAİS”'TE 
BİR FİLM 


MUKEMMEL 
OLUR” 


METİN ERDURAN - YAPIMCI/PRODÜKTÖR 


Sweet Orange ile Dr. Dilara filmini çeken, KKTC'yi uluslararası festivallerde temsil eden Metin Erduran, şimdi de Bellapais için özel bir projeye çalışıyor. 


“BELLAPAİS FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN 
EN İDEAL YERLERDEN BİRİSİ” 


Bellapais hayranı bir iş insanısınız. Nasıl anlatırsınız bölgeyi? 


Bellapais çok sevdiğim bir yer. Gittiğim zaman çok 

keyif aldığım, çok dinlendiğim ve terapi olduğum bir yer Bellapais. Tanrının bir lütfu bana ki, Bellapais'e çok yakın bir yerde iş yapıyorum. Ve evim de çok yakın. Gelecekte de Bellapais'te daha manzaralı bir ev almayı, oraya yerleşmeyi düşünüyorum. 1- 1,5 yıl kadar Bellapais'te esnaflık yaptık. Bundan 5-6 ay öncesine kadar orada küçük bir saat ve takı dükkanımız vardı. Bu sayede Bellapais'in o havasını da, o yaşamını da, o ortamını da duyumsamış olduk. Bu da bizim için bir şanstır. 


Bellapais'te ya o park alanındaki manzarayı görmeye giderim ya da Ambella Village'a çıkarım. Bellapais fotoğraf çekmek için de en ideal yerlerden birisidir. 


Kıbrıs'ın en görkemli yeri Bellapais diyebilir miyiz? 


Girne bölgesi Kıbrıs'ın incisi. Coğrafik olarak en güzel yeri. Her ne kadar artık Girne betonlaşmış olsa da, doğal güzelliğini birazcık yitirmiş olsa da Bellapais halen o doğal güzelliğini muhafaza ediyor. Ancak tabi ki Bellapais şu an olduğundan çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. 


Peki nasıl hayalleriniz var Bellapais ile alakalı? 


Öncelikle yollarının; ana yollarının, ara yollarının hepsinin taş olduğunu düşünürüm. Ama böyle fabrikadan çıkmış 


taşlarla değil, doğal taşlarla döşendiğini düşünüyorum. 
Ve inanın o bir anda tüm şehri çok değiştiriyor. 


Bellapais biraz sahipsiz kalmış gibi. O evleri İtalya'daki Portefino gibi pastel renklerle boyanmış hayal ederim. 


Pencereleri, duvarları insan ruhunu okşayan renklerle güzelleştirilebilir. Ya da bir Bodrum gibi; tamamen beyaz renklerle boyanabilir. Yollar daha çok çiçeklendirilebilir. 
Bunun yanında Bellapais'e biraz daha turistik yatırım yapılabilir ama bu turistik yatırım betonlaşma olmamalı. 
Butik oteller, pansiyonculuk özendirilebilir Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bankası tarafından. 


Çok daha şirin kafeler, çok daha şirin restoranlar yapılabilir. Şu anda aslında birkaç güzel restoran var orada; Huzur ağaç, Kybele Restaurant ve özellikle her sene ödül alan Bellapais Gardens gibi. Tabi ki burada daha geride Bellapais Manastırı ve onun yanında birkaç butik otel daha var, onlar da çok güzel işletmeler. 


“BELLAPAİS ŞU ANKİ DURUMUNDAN 
ÇOK DAHA İYİ OLABİLİR” 


Bellapais iyi bir düzeyde ancak mevcut potansiyeline göre çok daha iyi olabilir. Ben Avrupa'yı karış karış dolaşıyorum; İtalya'yı, Fransa'yı, Türkiye'yi. Bellapais gerçekten birçok yerle boy ölçüşebilecek nitelikte bir coğrafi avantaja sahip. Manzaraya, doğaya, tarihe ait. 
Bellapais'te ki manastır inanılmaz bir manastır. Konumu da çok güzel. Manzaralı. 


Ancak işin turistik boyutuna geldiğimizde; ben orada esnaflık yaptığım dönemde gelen turistlerin alışveriş 


yapmadığını gözlemledim. Gelen turistin profili düşük yani para harcamayan turistler. Turistlerin Bellapais'e çok az katkısı oluyor. Bu da üzücü bir durum. Bellapais turistlerden çok daha fazla pay almalı ve bu aldığı payı yatırıma dönüştürmeli; daha da güzelleştirmeli. 


Bir de bu dar caddenin daha iyi organize edilmesi gerekiyor. Özellikle bunu Capri'de gördüm. Capri Adası'ndaki kasabayı Bellapais'e çok benzetiyorum. 
Görenler bilir; orada büyük araçların geçişine izin vermiyorlar. 


Otobüsün daha küçüğü araçlar kullanıyorlar. Bu küçük araçlar yan yana rahatlıkla geçebiliyor. Bu tip araçlar kullanılabilir. Ya da orayı tamamen yayalara açabilirler. 
Yada başka bir yol kullanıp araçların köyün içinden geçerek Bellapais'e girmesini ve çıkmasını sağlamaları lazım. Yani o araç trafiği çok ciddi bir problem. Araçlar birbirleriyle burun buruna geliyorlar.Bu da hoş bir durum değil ve turistlerin çok ciddi şikayet ettiği 


“HALA DOĞAL GÜZELLİĞİNİ 
KAYBETMEDİ” 


Bellapais'in geçmişini ve bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Bellapais'te geçmişte bu kadar çok villa, bu kadar çok bina yoktu. İyi ki oraya kat izni vermediler. Daha çok villa var tabi şuan ama onlar da dokuya uygun olduğu için güzel görünüyor. Ancak birkaç tane göze hoş gelmeyen yapı var; 2 kat 3 kat çok ruhsuzca yapılmış, özenilmemiş binalar var. Onlar yerel yönetimlerce engellenmeye çalışılsa da bir şekilde engeller aşılmış. Ama Bellapais halen doğal güzelliğini kaybetmedi. 


“DOKUSU İNSANA 
YAŞAM SEVİNCİ VERİYOR” 


Bellapais'te yaşamak, yatırım yapmak isteyenlere bir mesajınız var mı? Ya da neler tavsiye edersiniz? 


Bellapais'te yaşamak isteyenler hiç durmasınlar. Uygun fiyatlı bir ev, bir villa bulurlarsa Bellapais yaşanabilecek bir yer. Sadece manzara, yeşillik olarak değil; dokusu çok insanı dinlendiren, ruhuna hitap eden ve insana yaşama sevinci veren bir doku. 


Bellapais'te iş yapmak isteyenler için çok fazla bir alan yok ama çeşitlendirilebilir. Ressamların resimlerini yaptığı ve turistlere sattığı, sergiler açtığı dükkanlar kurulabilir. Paris'te ressamlar tepesi denilen bir yer var; orada ressamlar turistlere portreler yapıyorlar, manzara resimleri yapıp satıyorlar. 


Bunlar Bellapais'te de çok güzel yapılabilir. Veya kültürel, Kıbrıs'a özgü şeyler yapılıp satılabilir. Veya Kıbrıs'ın 


EKONOMİ KIBRIS 


ceviz macunu, turunç macunu, karpuz macunu, pastelli satılabilir. Gördüğüm kadarıyla bunlar yok değil var ama daha güzel bir şekilde organize edilebilir. 


Bir de, Bellapais'te biraz daha festivallere vermeleri gerekiyor. Sadece ipek böceği festivaliyle kalınmamalı. 

Daha da çeşitlendirerek Bellapais'e olan ilgiyi biraz daha toplamaları lazım. Bir de ulaşım sağlamaları lazım. Girne'den bir otobüsle veya seyahat araçlarıyla bağlantı kurarlarsa Bellapais daha da çok canlanır diye düşünüyorum. Teleferik yapılabilir. 


Bellapais'teki halkın profilini nasıl tanımlıyorsunuz? 


Bellapais'te genelde yerli halk yaşıyor. Yerli halkın büyük bir kısmı memur veya başka sektörlerde 


orada olduğum süre içinde gördüm ki çok da mutlu ler. Tur operatörlerinin, rehberlerinin yeterli ilgiyi göstermemesinden, destek vermemesinden, Turizm Bakanlığı ve Belediye'nin yeterli desteği sağlamamasından şikayetçiydiler. 


“BELLAPAİS'TE BİR FİLM ÇEKMEK 
HARİKA OLUR" 


Sağlık sektörünün dışında hem oyuncu, hem yapımcısınız; Bellapais'te bir film çekmeyi düşünüyor musunuz? 


Bellapais'te bir film çok güzel olur. Ve bu film de çok yüksek ihtimalle aşk filmi olur. Hemen aklıma Sofia Loren'in çektiği film geldi. Sorrento'ya Sofia Loren'in çektiği o filmden sonra çok büyük bir ilgi oldu ve insanlar filmin çekildiği o evi görmek için Sorrento'ya ziyarette bulundu. 


Zamanı hakkında bir şey diyemem ama inanın çok geniş bir kesime hitap edecek bir konuyla ve iyi oyuncularla çekmek isterim. Oyuncular bizim yerli oyuncularımız olabilir. 


Çok yetenekli oyuncularımız, yönetmenlerimiz var. Bunların hepsini bir araya getirirsek güzel işler çıkarabiliriz.İnanın Bellapais'le ilgili hayallerimi, planlarımı somuta indirip bir şeyler yapmam gerektiğini hatırlatmış oldunuz bana. 


Çünkü gerçekten Bellapais'te bir film mükemmel olur. 
Bellapais'te yabancı film sahnelerinin çekildiğini biliyorum ama daha 
Bellapais'i merkezine alan bir film henüz yapılmadı. 


PRESTİGE 


BİLMEYENLER, 


BELLAPAI!S'İ 
BİLİYOR” 


İHSAN KAKİ - KYBELE RESTORAN DİREKTÖRÜ 


Bellapais'in lezzeti ve manzarasıyla favori adresi Kybele ile tanıştınız mı? 
Bölgeye değer katan, her gün yüzlerce misafiri ağırlayan İhsan Kaki'nin sözlerine kulak vermeniz lazım. 


“BEN BELLAPAİS'İ SEÇMEDİM, 
BELLPAİS BENİ SEÇTİ” 


Restoranı kurarken neden Bellapais bölgesini seçtiniz? 


Restoranı kurarken Bellapais bölgesini seçmedim, aslında O beni seçti. Şöyle ki, ilk dönemlerde otel mezunlar birliğinin açtığı bir yerdi. Otel mezunlar birliği daha sonra burayı bana devretti. Burayı ben çalıştırmaya başladım. 
Çünkü grup olunca çalıştırması daha zor oldu. 


“KÖYÜ BU KADAR GÜZEL YAPAN 
MANASTIRDIR” 


Sizce Bellapais'i adanın diğer yerlerinden ayıran temel farkı nelerdir? 


Bellapais çok özel bir yerdir. Bella güzel, pais parça demek. Güzel parça, güzel belde anlamına gelir. 


Zaten manastır kurulurken de bunların hepsi çok iyi analiz edilmiş; havası, konumu, ortamı, görüntüsü göz önüne alınarak yapılmış. 


Köyü bu kadar popüler yapan manastırın buradaki varlığıdır. Eğer bu manastır olmasa köy bu kadar popüler olmazdı. Karmi gibi, Ilgaz gibi dağ köylerinden bir farkı olmazdı. 


Ne kadar süredir buradasınız? 


14 şubat 1985 açılış tarihi, sevgililer günü. 34 yıldır 
burayı çalıştırıyorum. 


“BANA GÖRE ADANIN EN GÜZEL YERİ” 
Bellapais zaman içerisinde ne gibi değişimlere uğradı? 


Bellapais'in değeri yavaş yavaş bilinmeye başlandı. 
Ancak bu durum her zaman iyiye gitmiyor; zaman zaman bozulmaya da sebep oluyor. Buraya aslında devletin ve yerel yönetimlerin özen göstermesi gerekir. 
Nadide bir yerdir. Bugün adanın bana göre en güzel, en gözde turistik alanıdır. Ancak hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Çok daha fazla turist çekmesi gerekir. 
Buraya herkesin her istediğini yapamaması gerekir; bir master plan olması ve ona uyulması gerekir. Boyasından tutun da; yapılanmasına, yoluna, ışıklanmasına, ortadaki kabloların, alt yapının düzenlenmesine kadar. Bu master planın yapılması ve uyulması çok önemlidir. Bizde her şey yapılır ama uyulmaz; en kötü yanı orası. 


Peki değişiklikler olur mu bu bahsettiğimiz süre içerisinde? 


Daha özen gösterilerek, dikkat edilerek, önem verilerek yapılırsa; hak ettiği şekilde yapılırsa olur. Fakat yakın zaman için düşünecek olursak bu konuda umudum yok. 
Yani geçtiğimiz yıl içinde belediyenin bir projesi vardı, bütün bu yolların altyapıları yapılacaktı. Su yağmur olukları orta kısma alınacaktı. Elektrik kabloları yer altına inecekti. Alt yapı derken bunun içinde kanalizasyon da olması gerek. Bir proje yapılıyorsa hepsini kapsaması gerek. Bu sorun koku vs. gibi sıkıntılar yaratıyor. Her tarafa yayılıyor, turistik köy oluşunu zedeliyor. İkinci bir konu geçen yılki projede 4.5 ay gibi uzun bir zaman verdiler bu projeye fakat burada kimsenin 4.5 ay gibi uzun bir zamanı yoktur. 


Bu süreçte yol kapatılırsa turistler bir yana bir hasta olsa ambulans, bir yangın olsa itfaiye ulaşamaz. Onun ötesinde restoran ve iş yerleri 4.5 ay kapatmak zorunda kalacak. 

Bu projeyi düşünürken gerçekten güzel bir proje ama çok daha kısa bir dönemde yada alternatif bir yol açarak uygulaması gerekir. 


“YAPILACAK YATIRIMLAR BÖLGEYİ İYİ 
ETKİLEMEZ” 


Bellapais'e yapılacak yeni yatırımlar bölgeyi sizce nasıl etkiler? 


Bence bölgeyi çok iyi etkilemez, çünkü park alanı açısından çok büyük sıkıntıdayız. Köye giriş çıkışlar 

çok kolay:değil. Şu anda iki araba yan yana geçemiyor, yakında tek bir arabanın gideceği yol ancak kalacak. 
Bir de manastır çevresine çok yapı izni verilmemeli. 

Bu manastırın siluetini bozmayacak, manzarasını engellemeyecek yapılar olması gerekir. Hemen altımızda bir tesis 265 oranını çoktan aştı ve hiçbir müdahale yapılmadı. Yani biri yapar öbürü bozarsa diğeri izin verirse bu böyle devam eder. Yeni yapılar yasaya uygun şekilde yapılırsa bütün alt yapılar göz önünde tutulursa çok daha iyi olur. Köyün siluetini bozmayacak şekilde çok katlı yüksek binalar yapılmayacak şekilde olmalı. 


“TARİH VE DOĞA İÇ İÇE” 


Bellapais'i adanın diğer bölgelerinden ayıran özelliği nedir? 


Bellapais turistik bir alandır. Kıbrıs'ın en gözde alanıdır. 
Manastırın bu köyün içinde oluşu, Ortadoğu'da bunun çok fazla bir örneğinin olmayışı en büyük özelliği. 
Konumunun çok güzel oluşu, dağın eteğinde, denizin üstünde oluşu farklı kılıyor. Güzel bir kasaba ayaklar altında ve yeşillik alana sahip... Tarihle doğayla içiçe olması Bellapais özel bir yere sahip olmasını sağlıyor. 


Bellapais ziyaretçilerini ve yaşayan halkı bize biraz anlatabilir misiniz? 


Dünyanın her yerinden ziyaret ederler burayı. En çok turist çeken yerlerin başında geliyor. Kıbrıs'ı bilmeyenler Bellapais'i yada manastırı biliyor. Bu bizim için bir 

artı ve doğal bir reklam oluyor. Gezdiğim her yerde Kybele, manastır, Bellapais dediğimde biliyorlar, duymuş oluyorlar. Burada yaşayan halk güneyde Tatlısu'da yaşayan Tatlısu halkı. Zaman içinde çok fazla kalmadılar, buradaki evlerini yabancılara sattılar. 


Gençler daha merkezi yerlere yerleşiyorlar, bu yüzden burası biraz karma bir köy oldu. Alman, İngiliz, Rusların yaşadığı köy haline gelmeye başladı. Turist aldığı kadar turist yerleşimi de alıyor burası. Bir turist bana “Burasi dünyanın en güzel yeri" dedi, itiraz ettim. “Bu manastır 


EKONOMİ KIBRİS 


gotik mimarinin en güzel örneklerinden ama dünyada daha güzel yerlerde vardır” dedim. “Dağın eteğindesin, deniz ayaklarının altında; bunların hepsinin oluştuğu bir yer var mıdır? Vardır ama yaşayanı yoktur” dedi. “Siz oralara gider, müze gibi gezersiniz; ben burayı yaşıyorum, tüm dokuları ruhumda yaşıyorum, burası yaşayan bir yer, bu yüzden dünyanın en güzel yeridir” dedi. Çok mistik, çok romantik bir alan içinde bulunuyoruz; bu konuda da çok şanslı olduğumuzu biliyorum. 


Son olarak restoranınız hakkında bilgi almak isteriz. 


Restoranımız 14 şubat 1985'ten beri durmaksızın çalışiyor. 2015'te birkaç haftalığına tadilat için kapatmak zorunda kaldık ve turistlerden çok büyük tepki aldık, burayı kapatamazsınız, böyle bir hakkınız yok diye. 


Ben de hak verdim çünkü böyle konumda olan bir kişinin öyle bir hakkı olamaz. Ve o gün bugündür her gün sabah 11'den akşam 11'e kadar çalışıyoruz. 


Burası tam bir kültür-sanat alanı oldu. Klasik müzik konserleri ve ortamıyla... Açtığımız günden beri aynı çizgi içinde çalışmaya devam ediyoruz. Alakart bir menümüz var ve fiyatlarını hiçbir zaman “tarihi, güzel bir alandayız” diye yüksek tutmadık. Herkesin gelip rahatlıkla yemek yiyip, bir şeyler içebileceği bir ortam oluşturduk. 


İnsanların isteklerine her zaman özen göstererek karşılık verdik. İnsana hizmet vermek çok Zor bir iş, bizim burada memnuniyet sınırımız çok yüksek. Sanatçı için nasıl en büyük ödül alkıştır bizim için de memnuniyettir. 


Bir müşteriye memnuniyet veremediğimizde onun 
verdiği paranın hiçbir değeri yoktur. Bu nedenle 34 
yıldır misafirlerimizi memnun etmeye çalıştık, büyük bölümünde de başarılı olduk. 


“BELLAPAİS'İ AKDENİZ'İN EN GÜZEL 
YERİ YAPALIM” 


Misafirlerimiz gelip burayı görsünler, Bellapais'i gezsinler. Yerli misafirlerimizle Bellapais için daha ne güzel şeyler yapabiliriz tartışması içine girmeliyiz. ap Di 


Bellapais'i sadece Kıbrıs'ın değil, Akdeniz'in en güzel yeri yapalım; bu hem bizim için hem gelen turistler için çok iyi olur. 


PRESTİGE 


“BELLAPAİS”TE 
LÜKSÜ STANDART 


HALİNE 
GETİRİYORUZ” 


MEHMET EMİNOĞLU - EMİNOĞLU INVESTMENT DİREKTÖRÜ 


“Tek yapmamız gereken, bölgenin sunduklarının değerini bilmek ve bu olanakları lüks fonksiyonlarla birleştirip bölgeyi daha da değerli bir hale getirmek.” 


“PRESTİJLİ PROJEYİ, EŞSİZ LOKASYONLA BULUŞTURDUK” 


Bellapais bölgesinde çok değerli bir projeniz var: Magic Bella. Bu yatırımı yaparken Bellapais'i seçmenizin nedenleri neler? 


Girne'nin en değerli bölgelerinden biri olduğu için, böylesine prestijli bir projeyi böylesine eşsiz bir lokasyona inşa etmenin en doğrusu olduğunu düşünüyoruz. 


Aynı zamanda, bölgenin ayrıcalıklı özellikleri kadar, lokasyon avantajları da seçimimizde etkili oldu. 
Bellapais bölgesi şehir merkezine, şehrin cazibe noktalarına yakın olup, ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken bir bölge. 


Tabii ki bölgenin lüks müstakil yapılaşması da, bizim projemiz için uygun bir zemin yarattı. 


Diğer bölgelerde yaptığınız yatırımlardan farklı olarak nelere dikkat ettiniz? 


İnşa etmiş olduğumuz rezidanslardan farklı olarak, Magic Bella'da hayat kalitesini yüksek tutmak amacı ile ihtiyaç duyulabilecek tüm lüksleri tek çatı altında kişiye özel olacak şekilde topladık. 


3 villamız da birbirinden tarz olarak farklı ama aynı 
fonksiyonlara sahip. Bu fonksiyonları, Bellapais bölgesinin tarihi dokusuna ve çevresine eşlik edecek şekilde tasarladık. 


3 SÜPER LÜKS VİLLA: MAGIC BELLA 
Nasıl bir proje Magic Bella? 


En prestijli projelerimizden biri diyebiliriz Magic Bella için. 


Birbirinden görünüş ve tarz olarak farklı, ancak fonksiyon ve konfor olarak aynı içeriklere sahip 3 adet süper lüks villadan oluşuyor. Özel olarak tasarlanan bu 3 villa, farklı tarzları ile kişiye özel seçme şansı veriyor. 


Birbirlerine yakın ama birbirlerinin özel hayatına saygı duyarak, birbirlerini görmeyen villalarımız; dünyadaki son tasarım trendleri temel alınarak tasarlandı. Tasarımlarına artı sağlayacak şekilde seçilen yapı malzemelerinin arasında, farklı villalarımız için kullanılan talep edilen en güncel doğal taş, doğal ahşap kaplama gibi malzemeler yer aliyor. 


Her 3 villamızın yapısında ve tasarımında aynı olarak konfor cam, dekoratif şekilde kullanılacak olan VRF havalandırma sistemi, villada bulunan her türlü elektronik alet ile birlikte kullanılabilecek akıllı ev sistemleri, infinity açık hava havuzu, en alt kattan en üste cam kapılarla inşa edilen asansörler, açık ya da kapalı otopark alanları ve dekoratif güneş kırıcılar kullanılıyor. 


A, B ve C tipi olarak ayrılan Villalarımızda, esas hedef günlük yaşam standartlarını artırmak. Özel yaşam kriterleri esas alınarak, villalarımızın dış mekânları, iç mekânlarla aralarındaki duvar gibi sabit engeller azaltılıp, yerine daha büyük ölçülerde kullanılan cam bölücüler ile 


villalarımızda ferahlık sağladık ve bunu yüksek tavanlarla destekledik. 


Her biri, 650 metre kare iç yaşam alanından oluşan villalarımız, toplam 3 kattan oluşuyor. Bodrum katını dinlenme alanı olarak düşündük. Bu lüks dinlenme alanları sinema odası, kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness merkezi ve bu alanın kendine ait mutfak ve duş bölümü ile vurgulandı. Yine bodrum katta, kişilerin özel alanına saygı duyularak konumlandırılan, yardımcı yaşam alanı yaratıldı. 


Villalarımızın zemin katlarında ise, minimum sabit duvar bölücüler yerine mekân yerleşimleri ön planda tutularak yaşam alanları ayrılmış ve bu şekilde daha ferah alanlar elde ettik.. Zemin katta yer alan mutfak, yardımcı mutfak ile desteklendi. Yine bu katta, vestiyer bölümü, depolama alanı, şömine ile birlikte salon alanı ve yemek bölümü yer alıyor. İsteğe göre şekillendirilebilecek şekilde tasarlanan, en-suite misafir yatak odası bulunuyor. 

Birinci ve en üst katta yer alan, 3 adet jakuzili, kendilerine özel yaşam alanları ile birlikte suit şeklinde tasarlanmış yatak odaları bulunuyor. Yatak odalarının, kendilerine ait dolap odaları ve özel balkonları, özel alanı destekleyecek şekilde biçimlendirildi. 

Yani özet olarak Mehmet Eminoğlu Investment kalitesi ile, Magic Bella projemizde lüksü standart haline getiriyoruz. 


Bölgede yeni projeler yapmayı planlıyor musunuz? 


Bellapais bölgesi, rağbet gören bir bölge. Bölgenin dokusu, lokasyonu ve manzarası dikkat çekici olduğu için bu bölgeye yakışır projelerimiz ile birlikte yeniden bölgeye daha da değer katmayı elbette düşünüyoruz. Yakın zamanda, yeni sürprizlerimiz de olabilir. 


“BELLAPAİS ADANIN EN DEĞERLİ 
BÖLGELERİNDEN BİRİ” 


Gelecek 10 yılda sizce Bellapais bölgesini neler bekliyor? 


Bellapis zaten şu anda da Girne'nin, hatta tüm adanın en değerli bölgelerinden biri. Yıllar içerisinde bugünkü durumuna; müstakil yapılaşma ile birlikte gelen daha çok aile yaşamı ve huzurlu ortamına kavuştu. Yapılan yatırımlar da, bölgenin düzenini bozmayan, aksine daha da güzelleştiren yatırımlar olduğu için şu anki durumundan daha da özel olacağını düşünüyorum. Yani yine huzurlu ve prestijli yaşamın adresi olacak. 


Biraz da öneri alalım okurlarımız için. Bu bölgeyi kim, neden tercih etmeli? 


Bölgenin vaat ettikleri, aslında her insan için arzu edilen yasam fonksiyonlarıdır. Şehrin içinde olup size kendinizi 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şehirden uzak, sakin ve huzurlu hissettiren bir bölge. 
Manzarası ile insani günlük telaşlardan uzaklaştıran bir bölge ve tabii, bahsettiğim gibi konut yapılaşmasından dolayı, daha naif bir bölge.. Günlük hayatın içinde huzur bulmak ve telaşlardan uzaklaşmayı hayal eden herkes, Girne gibi hızlı bir şehirde tatilde hissetmek isteyen herkes, bu bölgeyi tercih etmelidir. 


“YAPMAMIZ GEREKEN BÖLGEYİ DAHA DA 
DEĞERLİ HALE GETİRMEK” 


Sizin yatırımcı olarak bölgeden beklentiniz nelerdir? 


Yatırımcı olarak biz bölgenin düzenini bozmadan 

bu bölgeyi daha da anlamlandırmaya çalışıyoruz. 
Beklentimiz, yapılan ve yapılacak olan diğer yatırımların da aynı şekilde olması. 


Tek yapmamız gereken, bölgenin sunduklarının değerini bilmek ve bu olanakları lüks fonksiyonlarla birleştirip bölgeyi daha da değerli bir hale getirmek. 


Şirketimizin vizyon ve misyonlarında da yer aldığı gibi, çıktığımız bu yolda bizim için en önemli olan şey, yolumuzda değerimizi" kaybetmemek olmuştur. 
Mehmet Eminoğlu İnvestment, dürüstlük ve kaliteye dayalı şirket politikasıyla insanlara en doğru şekilde hizmet vermeyi hedeflemiştir. 


Bugün yaptığımız gelecek yıllarda sürdürülebilir bir marka yaratma hedefiyle attığımız emin adımların temelini oluşturmaktır. Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunurken, inovalite ve kaliteli projeleri hayata geçirerek insanların yaşam biçimlerini de değişen çağa uyarlayabilmektir. 


Yaptığımız her proje bizim için bir anlam taşımakta ve her projenin kendi içinde amaçları vardır. 
Çevreye yansıttığımız pozitif katkılar, yapılan her işin özel 


olduğunu anlatmaktadır. 


O yüzden Bellapais, mevcut ve başlayacak projelerimizle daha da güzel olacak. 


PRESTİGE 


ÇOK KIYMETLİ BİR 
BÖLGE” 


YAĞMUR ÖZYALÇIN - ÖZYALÇIN CONSTRUCTION DİREKTÖRÜ 


İnşaat sektörünün güçlü markası Özyalçın Construction, Bellapais bölgesine de ayrıcıklı dokunuşlar yapıyor. Elit yaşamı, köşk ve konak kültürüyle buluşturuyor. 


Bellapais bölgesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Bellapais bölgesini Girne'nin en güzel bölgesi olarak değerlendirebilirim. Yani Girne'nin dedim ama Kıbrıs'ın ender güzelliklerinden birisi olan bir bölge. İnanılmaz bir manzaraya ve inanılmaz bir doğaya sahip. Ama bir o kadar da şehrin içinde. 3-4 dakika araba kullanarak şehre inebiliyorsunuz. Çok kıymetli bir bölge, özellikle yaşamak için. Bellapais Kıbrıs'taki diğer yerlerden farklı olarak yatırım için değil de sadece yaşamak için olan bölgelerden biri. 


“BELLAPAİS BÖLGESİNDE 
YATIRIMLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ” 


Özyalçın Bellapais bölgesinde neler yapıyor? 


Özyalçın; Bellapais bölgesini kurulduğu günden beri çok seviyor. Rahmetli babamın ilk evi de ordaydı. Oradaki ilk evlerden biriydi. 


O zaman Bellapais bölgesinde hiçbir şey yoktu, her yer çöldü. O zamanlar Bellapais'e bir tutkumuz başladı. 
Çünkü biz orada yetiştik. Ondan önemlisi biz Özyalçın ailesi olarak dedik ki; biz proje yapıyoruz evet ama bizim için yaşam çok önemli. 


Ulaşımın kolay olduğu ve tabi biraz da yaşamın 

lüks olduğu yerlerden biridir Bellapais. Hatta tek 

yerdir. O yüzden orada yatırımlarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Orada zaten sadece villa projesi yapabiliyorsunuz, bu da bölgenin güzelliğini korumak için ve bölgeye güzellik katması için. 


10 seneden beri orada villa projeleri yapmaya başladık. 
Ve hala daha yapmaya devam ediyoruz. 


Şimdiye kadar kaç proje hayata geçirdiniz Bellapais'te? 


Villa olarak yoğun bir dokunuşumuz var bölgeye. 
Müstakil olarak yapıp sattığımız villalarımız da oluyor Projelerimizin dışında. 70'e yakın villa projemiz var. 


“BELLAPAİS KÖŞKLERİ 
BENİM GÖZBEBEĞİM” 


Peki Bellapais Köşkleri'ni nasıl anlatırsınız bize? 


Bellapais Köşkleri benim göz bebeğim. Kıbrıs'ın en iyi projesi bana göre. Perla olmadan önce bir daha böyle bir proje gelmez derdim. Perla oldu, hala daha söylerim. 
Bellapais gibi bir proje bir daha gelmez. 


Yani ben 3. etabı için sabırsızlanıyorum. İlki Bellapais Konakları, 2. Bellapais Köşkleri ve 3. etaba başlayacağız köşkler bittikten sonra. 


Çok güzel bir proje. En güzel özelliği müstakil değil, bir ev projesi olması. Yani aslında mahalleden bir ev almış oluyorsunuz. Ve mahallenin tüm alt yapısını da Özyalçın size sağlıyor. Evlerde kullanılan malzemeler ultra lüks kalitede ve Bellapais'te bir arsa alıp aynı büyüklükte bir ev yapmaya kalksanız size daha pahalıya gelecek. 


Fiyat bilgisi paylaşabilir miyiz? 


Tabii ki paylaşabiliriz. Bellapais'te şu an evler 363 bin sterlinden başlıyor, 406 bin sterline kadar devam ediyor. 


Ama ay sonu bir artışa doğru gitme durumu mümkün; çünkü kalan son 5 ya da 6 tane villamız var. O yüzden 
son kalanlar için bir fiyat artışı gündemde. Toplamda 24 
villa yaptık. 


“BELLAPAİS BÖLGESİ 
“o 64 PRİM YAPTI” 


Peki başladığı günden bugüne kazandığı değeri nedir köşklerin? 


Şu anda “e 64 prim yapmış bölge. Proje 2.5 sene önce başladı. Biz çok titiz davrandık bu projede. Herşeyi müşterinin kendi zevkine bırakmaya çalıştık. Öyle de olduğuna inanıyorum. O yüzden süre biraz uzadı. 


Normalde 24 ayda bitirebilirsiniz projeyi ama çok titiz çalıştığımız için süre biraz uzadı. Şu an teslimlerimiz. 
yapılıyor. Bir kısmın evleri teslim edildi. Devam ediyor ve yıl sonuna kadar teslimler devam edecek. Önümüzdeki senenin ortasına kadar orada çalışmalar devam edecek. 


“ULTRA MODERN BİR PROJE 
HAYATA GEÇİYOR” 


Bu projeler bittikten sonra 3. proje olacak. Yeni düşünceler var mı? 


Hem 3. etabimız hem farklı projelerimiz var orada. 

Biz hem bu Bellapais'in mimarisine, dokusuna uygun cumbalı evlerle çalıştık. Ama tabi günümüze uygun modern projeler de yapmak istiyoruz. O yüzden bu bölgeden biraz daha uzakta, yine çok güzel manzaralı, 
1 dönüm arazi içinde, 4-5 yatak odalı, tamamıyla ultra 
modern bir projeye de başlamak istiyoruz önümüzdeki yıl. 


Diğer projeler neler? Şu an satışta olan, devam eden? 


Şu an satışta olan apartman projelerimiz var. 
Eylül-Ekim gibi teslim olacaklar var. Girne'de 2 bloklu güvenlikli özel bir site var, onun da teslimini 

Eylül- Ekim'de öngörüyoruz. Aynı şekilde Girne çarşının içinde bir apartmanımız var. Yeri çok güzel, Rocks 


Hotel civarlarında. Onun da teslimini Eylül-Ekim gibi öngörüyoruz. 


Perla'nın teslimi Aralık ayında olacak. 


Doğanköy'de villa projemiz var. O da çok güzel, çok butik bir proje. Orası da Kıbrıs mimarisini ön plana çıkardığımız, modem villalar ile Kıbrıs dokusunu harmanladığımız bir proje. Çok yeşil, çok samimi, çok farklı bir site projesi. 


YENİ PROJE İÇİN GERİ SAYIM 


Yakın zamanda yeni bölge yeni proje değerlendirmeleri var mı? 


Var. Aslında yeni başlayacağımız bir proje var, çok lanse etmek istemiyorum. 


Biz Girne aşığıyız, bu yüzden Girne'nin en güzel bölgelerini bulup Kıbrıslıların buralarda yaşamasını istiyoruz. O yüzden de bu proje çok farklı, daha önce hiç gitmediğimiz bir bölge. Eziç Premier ışıklarından Edremit ışıklarına kadar olan bölgede, çok geniş bir arazi. 


Üzerinde 5 farklı villa modeliyle konsept bir proje çalışıyoruz. İçinde minik bir sosyal tesisi olan, koşu parkurları olan, küçük bir oteli olan farklı bir proje. 
Bellapais Köşklerinin 2 katı büyüklükte bir proje olacak. 
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“BELLAPAIS 
10 SENEDE, 


15 KAT 
DEĞERLENDİ” 


HÜSEYİN SADEGHİ - ERA H&B BROKERİ 


Konumuyla, manzasarısyla, konut tipleri, yaşam tarzları ve yaşayanların profiliyle özel bir bölge Bellapais. Peki yatırımcı nasıl görüyor bölgeyi? 
Rakamlar ne söylüyor? ERA H&B Brokerı Hüseyin Sadeghi Bellapais için en değerli bölge diyor. 


“BELLAPAİS GİRNE'NİN 
EN ÖZEL TARİHİ BÖLGESİ” 


Bellapais oldukça uzun bir geçmişe sahip bir yaşam alanı. Zaman içinde bu bölgede nasıl bir gelişme izliyoruz? 


Bellapais Girne'nin doğal yapısı ile en özel tarihi 

bölgesi. Kıbrıs'a gelen turistlerin Bellapais bölgesini Ziyaret etmesini kesinlikle tavsiye ederim. Bize gelince, Bellapais bölgesi fiyat olarak da yapılaşma olarak da diğer bölgelere oranla daha çok değer gören bir bölgedir. 
Ve yapacağınız yatırımda da en kısa zamanda kendini amorti edebilecek bölgedir. Talep olarak yatırımcılar veya kiracılarımız Girne bölgesinde konut ararken Bellapais'i listenin en başında tutmaktadır. 


Bellapais'de son 10 yılda büyük değişiklikler görüyorum. 
Tabi bunların içerisinde pozitif ve negatif yapılarda 

yer almaktadır. İsim vermemekle birlikte Bellapais'in dokusunun günden güne bozulduğunu söyleyebilirim. 
Çok yeni yapılan ticari binaların beni tedirgin etmeye başladığını da dile getirmek isterim. 


“SON 10 YILDA ARAZİLER 
10-15 KAT DEĞERLENDİ” 


Fiyatlardaki değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Çok çok büyük değişmeler yaşandı. 2000'li yıllarda Bellapais bölgesinde müstakil villalar yapılmaya başlandı. O dönemde Avrupalı ve İngiliz vatandaşlarımız vardı. Bellapais'i severlerdi. Girne merkezine çok 


yakın olması büyük avantaj tabii. 2007'den sonra 

hem Kıbrıs'ın yerlileri hem de Türkiye'den gelen müşterilerimiz, araştırarak ve gözlemleyerek Bellapais'in iyi bir muhit olduğunu tespit ettiler ve bölgenin popülasyonu iyice artmaya başladı. 


Bellapais'de manastırın yer alması ve güzel restoranların da oluşu müşterilerimizi bu bölgeye yönlendirmiş oldu. 
Bu bölgede şu anda arazi bulmamız çok zor ancak genel olarak 10 sene içerinde arazilerin 10 -15 katına yükseldiğini söyleyebilirim. 


“BELLAPAİS'E TALEP 
OLDUKÇA YÜKSEK” 


Şu an bölgeye talep nasıl? 


Gerek Türkiye'den gelen, gerek ise Kıbrıslı müşterilerimiz belirli bir kitleden oluşuyor. Tarihi dokusu ve güzelliğiyle Bellapais'e talebin oldukça iyi olduğunu söylemek isterim. 


Mühit olarak kalitesi de her geçen gün artıyor ve bu 

da fiyatlara yansıyor. Bellapais'e bütçesi izin vermeyen müşterilerimiz ise Bellapais'e yakın yerleri tercih ediyor. 
Az önce de söylediğim gibi Girne'nin pahalı bölgelerinden biri Bellapais. Bu nedenle genç nüfusun çok talep ettiği bir bölge değil, orta ve üst yaş gruplarının daha çok talepte bulunduğunu görüyoruz. 


Belirli bir işi olan yada yurt dışından gelip tamamen bölgenin doğasıyla baş başa olmak isteyenler Bellapais'i tercih ediyor. 


“GİRNE'DE li 
EN ÇOK DEĞER KAZANAN BÖLGE” 


Yatırım için doğru bir bölge mi? 


Yatırım için doğru bir bölge olduğunu şöyle söyleyebilirim: Şayet bir bölgede gün geçtikçe fiyatlar artıyorsa ve arazi bulunmakta zorlanıyorsa; evet Bellapais doğru bir bölgedir. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi popüler olduğu için çok hızlı satış oluyor ve çok fazla portföy bulamıyorsunuz. Bulduktan sonra da hemen satılıyor. Ve halihazırda yaşayanlar da değerli bir bölge olduğu için ellerinden çıkartmak istemiyorlar. Bu da fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Bu sebeple o bölgede yaşayan veya yatırım yapan biri olarak şu 

an Girne'de en çok değer kazanan bölge olduğunu ispatlayabilirim. 


Özel bir bölge olan Bellapais'e yatırım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Ne tür konut tipleri görünüyor? 


Bana göre ne yazık ki ticari binalar da yapılmaktadır. 
Yaşamak amaçlı yatırım yapacaksanız, ticari yapılan binalardan uzak olmasına dikkat etmelisiniz. 


Yatırımcılarımızın doğru emlak danışmanlarını, doğru emlak ofislerini seçmeleri gerekmektedir. Çünkü doğru bir danışman veya emlak firması gününü kurtarmayı düşünmez, yıllar boyunca müşterileriyle iyi bir ilişki kurmayı düşünmektedir. 


Bellapais bölgesinde son zamanlarda ilginç bir şekilde villa apartların yapıldığını gözlemlemekteyim. Bazı inşaat firmaları dokuyu bozmadan uzaktan bakıldığında müstakil görünen ama yakınına geldiğimizde iki katlı apart daireler yapmakta. Bu şekilde daha çok kişiye hitap edecek projelere başlanmış olundu. Dubleks 2 katlı villalar da yapılmaktadır. 


Satılık ve kiralık olmak üzere konut fiyatlarınız nasıl? 


Bellapais'te kiralar genelde 700 ile 2000 sterlin arasında değişkenlik göstermektedir. Satılık olarak ise 100 bin -140 bin sterlin arasında satın alabilirsiniz. Müstakiller ise konumuna, büyüklüğüne, site içinde veya havuzlu olup-olmamasına bağlı olarak 250 bin -700 bin sterlin arasındadır. 
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“YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ 
12-13 YIL” 


Yatımın kira ile geri dönüşü nasıl? 


Bellapais bölgesinde zamanında yatırım yapan müşterimiz çok iyi fiyatlarda konutlarını aldılar. 
Yatırımlarını kiraladıkları taktirde çoktan paralarını çıkartmışlardır. Yeni alanlar için ise, apartman dairesini tercih eden müşterilerimiz için şuan 100-120 bin pounda satın aldığınız iki yatak odalı konutu, ortalama 
600 — 800 pound arası kiralayabilirsiniz. 3 yatak odalı 
konutların yine konumuna ve işleyişine bağlı olarak 1000 
pounddan aşağıya kiraya verildiğini düşünmüyorum. Geri dönüşü apartman dairelerinde 12-13 yıl civarı. Ama eski yıllarda aldıysanız çoktan paranızı çıkartmış olmanız gerekmektedir. 


Gelecek 10 yılda bölgede neler olur sizce? 


Hepimizin haberi olan ama ne zaman yapılacağı belli olmayan bir çevre yolu projemiz var. Lefkoşa'dan Ciglos, Doğanköy, Bellapais ve Ozanköy istikametinden de geçecektir. Bellapais'in daha da popülerleşeceğine inanmaktayım. Yol geçmesiyle birlikte Bellapais'deki yatırımlar daha da değerlenecektir. 


“YATIRIMCILAR TL KARŞISINDA HER 
ZAMAN AVANTAJLIDIR” 


Eklemek bir istediğiniz bir notunuz var mı? 


Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye'den Kıbrıs'a daha çok yatırım yapmaya başladılar. Bu da yüz ölçümü büyük olmayan Girne'nin toprağı azaldıkça değerinin artmasına neden oldu. Döviz kurlarının yükselmesi hepimizi korkutuyor ama teselli olarak; satın alınan konutlar döviz üzerinden ve kiraladıkları zaman da döviz üzerinden kiralanıyor. O 

yüzden de yatırımcılar TL karşısında her 

zaman avantajlılar. 


PRESTİGE 


ÖZKAN KÖSEZADE 
KÖSEZADE LTD. DİREKTÖRÜ 


“ÜÇÜNCÜ NESİL İLE BİRLİKTE 
MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELDİK” 


Kösezade; her biri kendi alanının öncülerinden olan kuruluşlardan oluşan bir şirketler grubu. Vitrifiyeden bahçe ürünlerine, seramikten ankastreye kadar birçok ihtiyaca cevap veren Kösezade; 55 yıldır inşaat sektöründe hizmet veriyor. 


Gazimağusa'ya açtığı yeni mağazası ile birlikte gelişen inşaat sektörüne hizmet sunan Kösezade Ltd'nin Direktörü Özkan Kösezade ile yakın ve uzun vade planlarını konuştuk. 


Kösezade Ltd. neler yapıyor? 


1962 yılından beri inşaat sektörünün 
içindeyiz. Dedemin yapıcı ustalığından başladığı bir serüven. Daha sonra inşaat malzemesi getirmeye başladık, babamın işe başlamasıyla birlikte hızlandı. Ben üçüncü nesilim. 


Lefkoşa'nın en köklü inşaat firmalarından biriyiz. Şu an da inşaat demirinden son ürün diyebileceğimiz vitrifiye, armatür ürünlerine kadar her şey var, inşaatla ilgili. İnşaat çivisi, tel vs. A'dan Z'ye inşaat konusunda her ihtiyacı karşılıyoruz. 


“SON 1 YIL İÇERİSİNDE DAHA 
FAZLA MARKALI ÜRÜNLERE 
YÖNELDİK” 


Köklü bir firmanın üçüncü nesil yöneticisisiniz, sizin gelmenizle birlikte neler gelişti firmada ve planlarınızda neler 


var? 


3 yıldır işin içerisindeyim. Son 1 yıl 
içerisinde ECA - Serel grubunu bünyemize kattık. İdevit ile anlaştık. Üçüncü nesil ile birlikte biraz daha markalı nlere yöneldik. 
İnsanların buna tepkisi de çok olumlu oldu. 
Biz genelde müteahhit ve satıcılar ile çalıştık şimdiye kadar, şimdi de bireysel müşteriye yöneliyoruz. Biliyoruz ki bireysel müşteri de marka tercih ediyor. 


Son dönemde sizinle birlikte bireysel müşteriye yönelmeye de başladınız. Peki müteahhit/satıcı firmalar ve bireysel kullanıcıları değerlendirdiğinizde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? 


“690 müteahhitle ve satıcılar ile çalışıyoruz. 
Markaları getirdikten önce de öyleydi, 

şimdi de öyle. Çoğu müteahhit evi sattığı müşterisine seçtirme yapmıyor. Kendi alıp, tek tip yapıyor. Müteahhitler de tüm ürünleri bizde buldukları için bizimle çalışmayı tercih ediyorlar. Bu bizim avantajımız. İnşaata başlamadan gelip bizimle anlaşarak inşaatın bitimine kadar olan tüm ürünleri bizden karşılıyorlar. 


Markalardan konuşmuşken yeni markalar var mı hedefte bünyenize katmayı planladığınız? 


Birkaç marka var tabi ki. Vitrifiye üzerine de var, inşaat malzemesi üzerine de. Ancak 


markaları henüz anlaşmadan imzalanmadan açıklamasam daha iyi olacak. O da sürpriz olsun. 


“GAZİMAĞUSA'DA GELİŞEN 
İNŞAAT SEKTÖRÜ BİZİ 
YENİ MAĞAZA AÇMAYA 

YÖNLENDİRDİ” 


Yıllardır Lefkoşa'da mağazanız vardı, şimdi Gazimağusa'ya mağaza açtınız. Hayırlı olsun. Nasıl verdiniz bu kararı? j 4 l J di CO ek tor lif 
Bizim dediğiniz gibi Lefkoşa'da mağazamız vardı ancak ada genelinde bayilerimiz var. Yaklaşık 120 tane bayimiz var. 
Neredeyse her köyde, her bölgede bizim ürünlerimizi bulabilirsiniz. Gazimağusa'da gelişen inşaat bizi buraya mağaza açmaya yönlendirdi aslında. Gazimağusa'da iş yapan müteahhitler ürünlerini seçtirmeyi tercih ediyorlar. Ayrıca bireysel müşterilerden de yoğun bir talep alıyorduk.Bu nedenle Mağusa piyasası için bir mağaza şart olmaya başlamıştı ve biz de bu yatırımı yaptık. 


Lefkoşa ve Gazimağusa'da 2 adet mağazanız var. Başka bir mağaza planı var | mi8 Ice vitz 
İlerleyen dönemler için var tabi ki. Çok yakın değil ama planlarımız var. 

IÇEDUŞ 
Kösezade'ye gelen müşteriler hangi markalarla ve hangi avantajlarla buluşuyor? 


ECA, Serel, Seranova, İdevit, Lucco, Teka, İce Duş, Batheus, SCA sayabileceğimiz bazı markalar. 

Daha öncede bahsettiğim gibi müşterilerimiz A'dan Z'ye tüm inşaat malzemelerini bünyemizde bulabilirler. 


Ürün kalite yelpazesini nasıl değerlendirirsiniz? 


Aslında her kalitede ürünümüz mevcut. 

Bu daha çok müşterilerimizin bütçesine bağlı. Standart kalitede ürün de var, Avrupa standartlarında ürün de var. Her malzemeyi her kalitede sunuyoruz. 


Kösezade'nin hedef kitlesi kimlerdir? 


Aslında üç farklı bölümden oluşuyor bizim hedef kitlemiz. Birinci bölüm müteahhitler, ikinci bölüm satıcı dediğimiz alt bayilerimiz, üçüncü bölüm de bireysel. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


VİLLA İLANLARI veee 


Şiastr meridies KUMSAL EMLAK 
Fraser Meridies Kumsal Emlak 
05338382978 05338800084 
05338805580 05338800085 


Girne Çatalköy'de a 
Satılık Villa İkiz Villa 
341 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Girne Alsancak Bölgesinde Yeniboğaziçi'nde Satılık 


Deniz Dağ Manzaralı Lüx Villa 641 Villa Serap Yücetürk Salih Fenercioğlu 
05338202055 05488587001 


399,000 STG 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
lanı detaylı incelemek içın, OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


KUR 
HESAPLAMA 


DERDİNE 


SUN 


Sadece sterlin değil, 4 para biriminde gayrimenkulün fiyatını gösteriyoruz. 
Kolay hesap, pratik emlak portalı.. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


VİLLA İLANLARI vossen 


Doğanköy'de Satılık z Yenikent'te Satılık 4-4-1, 
441 Havuzlu Villa HAZİNE 420 metre kare Villa 


Ferhun Köksoy EVLER Esra Şerebet 
0542 8727720 05488844404 NOVEST 


350,000 STG 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; GR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


diz 
ROYAL 


ESTATES 


Landmark Estates Royal Estates 
03928160963 03928150710 
05488665600 05338454215 


Esentepe'de 3 Yatak Odalı Alsancak'ta Mükemmel Dağ Ve Yüzme Havuzlu ve Deniz Manzarali Kapali Garaj Ve Özel Havuzlu 4-4-1 Villa 


Full Eşyalı Satılık Villa 


185,00 STG / 944 915 USD 


© 
BA 
İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OLUMSUZ 
ILANLARA 


SUN 


Kıbrıs Emlak Merkezi'nde ölümsüz ilanların yeri yok, 3 yıl önce yüklenen 


ve unutulan ilanlar bulamazsınız. 


Her ilanın 60 gün süresi var. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


Lefkoşa Ortaköy'de Satılık 
Lüks Penthouse 
İlhan Öze 
05338730968 


İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


Girne Merkez'de 3-4-1 Satılık 
Penthouse 
Nejmi Sıddık 
05338614298 


85,000 


İlanı detaylı incelemek için; 


OR kodu okutunuz 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


Gelibolu'da Satılık (“ 

241 Penthouse e Gü 
Hasan Efe 

05338632573 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Landmark Estates 


03928160963 
05488665600 
Lapta'da 3 Yatak Odalı, 
Ortak Havuzlu, Full Eşyalı 
Satılık Penthouse 


131,649 USD 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


HATALI 


İLAN 


BİLDİRİM 
ÖZELLİĞİ 


Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Hatalı olduğunu düşündüğünüz ilanları anında bildirebilirsiniz. Bu özellikte de yine tekiz. 


Kıbrıs 
(de) Emlak, 
Z heder 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


ERA H&B www.kibrisemlakmerkezi.com 


Mp 


W e 


Girne Merkez'de Satılık 
241ve3*1 Daireler 


Hüseyin Sadeghi 
0548 851 7810 


Girne Karmi'de 
Muhteşem Lüks Villa 


Gizem Kemaler 
0533 888 77 70 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodi iş OR kodu okutunuz 


GR kodu okutunuz 


Girne Merkez'de 24-1 
Türk Koçanlı Daire 
Berrak Gül 
0548 852 7810 


Girne Edremit'te Yatırımcıya 
Özel Fırsat 
Musa Demir 
0548 854 7810 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


SANALTUR 
ÖZELLİĞİ 


ile ev bakmak bambaşka. Yerinizden kalkmadan gayrimenkulleri gezebilirsiniz 


Hıbaıs 


| Emlak 
Merkezi 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


DAİRE İLANLARI 11... 


" IG Global Real Estate 
Gazimağusa Karakol'da 


Lefkoşa Gönyeli'de 03928153474 
Satılık 3-4-1 Daire Satılık 05488662666 Salih Fenercioğlu Daireler 


05488587001 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


ii z i Öfrasermeridirs 


İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


Fraser Meridies 
05338382978 
05338805580 


Marmara Bölgesi'nde Tüm 
Masrafları Ödenmiş Daire 
Esra Şerebet 
0548 884 4404 


Girne Merkez'de 
Satılık 24-1 
Daire 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


SATILIK OTEL VE CASINO 


Menu GROUP Jfrasar meridies 
Fraser Meridies 
05338382978 
Yalkın Emlak 

05338805580 

Girne'de 250 Odalı De ac ic05 Alsancak'ta Satılık Hotel ve Casino Çalışır Durumda 

Turistik Tesis 


400,000,000 STG / 1,920,760,000 T 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


ILKIN GROUP 


Yalkın Emlak 


10 Global Real Estate 05488644001 
Girne Karaoğlanoğlu'nda 03928153474 Girne'de Satılık 05338517636 Satılık Hotl&Casino 05488662666 5 Yıldızlı Hotel&Casino 


0 STG/ 189,387,920 TL /44,919,103 EUR 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Be nun GROUP 


Yalkın Emlak 
05488644001 
Karşıyaka'da Su ve Elektriği 05338517636 Çekilmiş, Villa Yapımına Uygun, 
Ana yola Yakın Arsalar 


Gönyeli'de Türk Malı 3 Kat 
Apartmanlık Satılık Arsa 
Nejmi Sıddık 
0533 861 4298 KUMSAL CALAN 


100,000 STG / 480,680 TL 


2,704 EURO 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Yenikent Gönyeli'de İskele Long Beach'te 


Satılık Türk Koçanlı Arsa SANKER'G Satılık Arsa Engin Soykal Osman Uygun 
05488587002 


05338620916 NOVEST 


95,000 STG / 456,646 TL / 1( ) DO STG / 259,567 TL/ 61,564 EURO 


iz. 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


PROJELER 


Magic Bella 


0533 871 42 23/ 0548 8656171 


Kıbrıs konut projesine kazandırdıkları 

lüks apartman ve rezidans 

projelerinden sonra, bu kez çok özel 

bir villa projesi ile karşınızda firma. 
Projenin adı Magic 
Bella. 3 adet süper lüks villadan oluşuyor bu projemiz. Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; OR kodu okutunuz. 


03928154743 / 03928153745 


Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkenti olan Girne'nin batısında dağ ve denizin birleştiği noktada, sakinliği ve kolay ulaşımı ile dikkat 


çeken bölgesi, Alsancak'ta yer alan 'EMTAN EB 


GREEN PARK' projesi, yakın çevresinde bulunan Girme Amerikan Üniversitesi ve 
Merit Oteller bölgesine 5 dakikada, Girne merkeze 10 dakikada ulaşılabiliyor. 


EMTAN 


İNŞAAT ŞTİ 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


Banyan House 


Yy NT Lia - o İm Lal 
03922237540 / 05338776333 


Deniz ve dağ manzarasıyla dopdolu bir yaşama hazırlanın. #R 

KURU 
Ortak havuz, mutfaklarda granit tezgah, ARS GN asma tavan ve kaliteli işçiliğe sahip sadece 8 daireden oluşan projede yer almak size çok iyi gelecek. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; OR kodu okutunuz. 


Blue Sky Villaları 


05338776695 / 03922232929 


Lefkoşa'nın tercih edilen bölgesi 
Gönyeli'de konumlanıyor. Gönyeli # 
Aşıklar Tepesi'ndeki proje ilk olarak ŞİFA konumuyla öne çıkıyor. Dağ manzarası ve boğaz havası, ayrı bir artı katıyor projeye. 22 villadan oluşuyor Blue Sky Villaları. Aralık ayında teslim edilecek. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; OR kodu okutunuz. 


PROJELER 


Turan Tower 


05428889000 / 03922271036 


Turan Tower projesi Lefkoşa'nın Kumsal GG TURAN bölgesinde konumlanıyor. d - 
Koçan tipi Türk malı olan projenin 

daireleri 133 metre kareden oluşuyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; GR kodu okutunuz. 


Www.kibrisemlakmerkezi.com 


Boray Emerald 


03924440279 / 05338342647 


Gönyeli projemiz merkezi konumda olup 2 yatak odalı 
12 adet daireden oluşmaktadır. 


BORAÂY 


DEVELOPMENTS 


Yaklaşık 75m2 daireler 5,2 m2 balkonlu ve 2 yatak odalı. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; OR kodu okutunuz. 


05338661026 / 03923655004 


Kavan Yapı tecrübesi ve kalitesiyle 
Girne'ye çok özel bir proje sunuyor. Kiavanyap Projenin adı Kervansaray Loft. Denizle iç 

içe, keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Proje 
88 daireden oluşuyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; OR kodu okutunuz. 


500 m2'lik TÜRK MALI arazi üzerine 80 
m2'lik 14 daireden oluşan BLUE PORT projesi Gazimağusa Suriçi ve Limanına 
500 metre mesafede bulunuyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için; OR kodu okutunuz. 
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KARAMAN SİTE 5 
£ 53.000 


pe 
2 yalak odak 

Yatak odalarında eyw kapılı drar dotaçlar, 

Yatak odası, salon hel ve mutfak zermnler karo mazak, Tüm odalarda bol makara etekirk gru Sacma televeyon ve telefon prizler, 

4 banya bulunmakta ve yer öpamaler sara 

Mazır mustak, 

»ondorda çamaşı makinesi yeri, 

Tüm drya bakan hapı ve pencereler akımınyuın çen cam Aparlman grande lerkeom sale 

Zarın hatta her düreye ar park yan 

Birci Ber hat pan ve elektra matreman kurlarıimış ohup, yarın verdiği M. Min Ah Lİ dereyi kaltesi, 


CAMELOT 
VİLLALARI 
£ 195.000 


Camel Vilları 
210 m kaplı alar ve 4m taranan sahıp olan vilalarımız Badı 


m Taşma Yüzme Maruz e Kuzey Kabrin inc Gürmen Asarak Hçesende yaz kıp Oh atalecağınız çurlerğenimeş 

ve ulama lemleri hazı villa araplar tesimine hazı Baheçlermi bakiyor 


Özetler 
Camekot Vilalar 3 yatak odak op ebeveyn yatak odanda banyoya sahıp 

Tum yata odalarında sürme kapılı dura dakaplı ve yer Bözemeleri rnant parke 

Hazır mutlak ve modem ankastre beyaz eyyalı Muzdelaı bulapık makinem çamapı makmesi ocak fn davlumbaz) inanın da ceçheleri sıcağa ve oğuğa karpı özel olanyonlu. ve merkezı sutma- soğuma snier bulunmakla, PVG çın cam karalaşı kapı ve pencereler 

Verter doğa! baş mermer 

Yere gömü 10 tonluk su deposu ve herolorlu su matoru Birin Siret kite pa ve elekir maltemes. kutanımı, up, yiların verdiği M Hacı Ah Li İnşaat deneyimi ailesiyle 


KRİSTAL VİLLA 
£ 195.000 


Kiris Villaları 220 
220 m kapalı alar ve 4S yarama sahip clan ulalarımız nd. 
m. Taşımak Yüzme Havuzu ie Kuzey Kabri ın nci Gre'nin 


rat Vatanı 3 yatak orah up ebeveyn yatak odasında bamyo WC ye sahip, 

Tüm yatak odalarında ulrime kapılı duvar dolaplı ve yer döyemeleri larına parke, 

Mazı mullak ve mode ankastre beyaz eşyalı (Buzdolatı bayık mahineni, çarmapır makinesi ocak, hr davlumbaz) Binanın & cepheleri ucağa ve toğuğa karşı özel olanyonlu. ve merke isıtma soğutma ünlerı bulunmakta FVG çin cam karulafı kapı ve pencereler 

Yerler doğal baş mermer, 

eve gömülü 10 tonluk su deposu ve hidrofor su motoru Birinci Sır kate şasi ve elekirk malzemes kullanılmış. 
00. yarın verdiği M Maca AR LA İnşaat deneyi üaieriye, 


KARMİ VİLLA 
£ 195.000 


Karmi Yilaları 
210 m kapalı alar ve 4S açık terası olup, toplam 255 m? 
alana pa edilmş bu wlalar Başparmak dağlarının eteğinde şehirden uzak dağanyla  xç yapamak iiteyerleri ekiyor 


Özellikler 
Zemin katta giriş holü. salan, gündelik da, muttak, yerek odası, çamaşırlık. bar adet WC terasta bulunmakta 

“Üst katta he, galeri, 3 yatak odanı, erme ebeveyn yatak adayına bağl bır det Barıyo, WC ve diğer yatak odalarına a b adet Banyo WC 

Banarın diş cepheler 3 em kalınlığında sıcağa ve soğuğa arş izlaryon amaçlı iralor kaplamalı olup merkezı kama, tere bulunmakta 

Hazır mutfak ve modem ankastre beyaz eyyalı (Buzdoladı bulaşık makinesı çamaşı makinesi ocak, fırın, davlumbaz) Yerler doğal beş mermer. yalak odalarında kamınant parke Bözeme hutamımıztr 

Yatak odalarında saye kapı duvar dolapları 


HAYAT 
APARTMANLARI |l 
£ 85.000 


Glup. yarın verdiği N Mac AN Li İnşaat dereyi üaitesiye. 


HAYAT VİLLALARI 
£ 198.000 


Mayat Apartmanları 130 m 
Kuzey Kıbrısın başkenti Leys Yenikeni bölgesinde bulunan Mayat apartmanlar sizlerle hayat bulacak 


Özetiker: 
Oda sayı 341, 

Yatak odalarında sürme kapılı duvar dolaçları ve zemin Göyemeleri lamınanı! parke 

Salon hel ve mutlak zeminleri mara merit 

1 banyo ve 1 WC bulunmakta ve yer döşemeler sarar 
180 mik daneler ebeveyn yatak odasına özel WC.Banyo, 
Hazır mta ve modem ankastre beyaz eşya (Buzdolabı bulaşık makınası çamayır makmesi, ocak, hr, davlumbaz) Tüm dışa bakan kapı ve pencerster PVC çın camı 


KONFORLU, MOTİVASYONLU TOPLANTILAR... 
ELEXUS'TA... 


ix 


EK 


GİRNE elexushotel.com 


YILIN EN İYİ 
TOPLANTI OTELİ 


Elexus, tatilleriniz kadar iş hayatınızın da huzuru ve konforu için en kaliteli hizmeti sunuyor. Bu nedenle sizin için hazırlanan 2400. 
metrekarelik BALO SALONU'na ek olarak 1600 metrekarelik fuaye ve 8 farklı toplantı salonuyla ELEXUS KONGRE MERKEZİ, teknolojik donanımı ve uzman ekibi ile her türlü ihtiyaca yanıt verebiliyor. 


